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NEW ROSE HOTEL THE KING IS ALIVE 


HERKESE SOUTH PARK POSTERİ HEDİYE 


Türkiye'nin 
Yatırım Noktası'na 
Türkiye'nin 

her yerinden 
ulaşabilirsiniz! 


YATIRIM 


s—a—-a»—< 
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NOKTASI 


Çağrı Merkezi: 

Türkiye'nin her yerinden 

şehiriçi ücret ödeyerek 

borsada anında işlem, 

yorum, repo, yatırım fonu, halka arz. 


Internet: 

Hisse senedi işlemleri, anlık ücretsiz 
fiyat izleme, yatırım fonu, repo, devlet 
tahvili, hazine bonosu, eft, araştırma 
raporları, analizler, en düşük komisyon 
oranı ile 

anında hızlı işlem. 


444 0 414 


www.oyakyatirim.com.tr 


OYAK YATIRIM 


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent - Beşiktaş / İstanbul 
Tel: (0212) 319 12 00 (pbx) * Faks: (0212) 351 05 99 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir (Goya kuruluşudur 


Ve 


sayı 49 şubat 2004 
CNBC-e di 


www.cnbce.com 


KAÇIRMAYIN ..................11. 6 
AYLIK FİLMAKIŞI ................. 12 

DÜNYA SİNEMASI ................ 14 

KOMEDİ FİLMLERİ ................. 16 

USTALARA SAYGI ................ 18 

GİŞE FİLMLERİ ................... 20 

MACERA FİLMLERİ ................ 22 
İKİFİLMBİRDEN .................. 24 

BAYRAM EKRANI .................. 28 

GERE dekaremessessesrsamini 32 
MUPPETSHOW................... 33 

BOSTON PUBLİC .................. 34 

MALCOLM ........ 0. 35 

GOURLUNG önsel ödemi 36 3. Sezon 
ACCORDINGTOJM ................ 37 eme ek 


her Cuma 
EASTER” ebe im dün b ilke 21:00'de 


Sahibi: E HABER AJANSI adına Erman YERDELEN e Genel Müdür: Cem AYDIN e Genel Müdür Yardımcısı: Görkem YAŞAYAN 
Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): Serdar ERBAŞ e Tasarım: Ayhan KOÇ 

Katkıda Bulunanlar: Suha ÇALKIVİK, Barbaros DEVECİOĞLU, Gülşah GÜRAY, Emrah KOLUKISA, Sevin OKYAY, Emrah SAKA. 
Satış Koordinatörü: Zeynep Metin DALMAN e Tel: 0 212 335 44 36 Faks: 0 212 335 48 98 

Yönetim Yeri: Eski Büyükdere Cad. No: 61 USO Center MASLAK İSTANBUL e E-Posta: dergi©cnbce.com 


Renk Ayrımı ve Baskı: Stampa Basım San. Paz. ve Tan. Hiz. A.Ş. Hacı Ahmet Mah. Eburrıza Dergâhı Sk. No: 27 34440 
Dolapdere - İstanbul Tel: (0212) 235 98 95 Basım Yeri ve Tarihi: İstanbul, Ocak 2004 


vi 


CNEC-e 


www.cnbce.com 


p 
o 
o 
© 
© 
— 
— 
© 
© 
e 
—— 
© 
— 


İZLEYİCİDEN GELENLER 


AYIN İZLEYİCİSİ 


Gerçekten sizi tebrik etmek istiyorum, Türkiye'ye böyle bir kanal kazandırdığınız için... 

Ben pek TV izlemeyen biriyim fakat CNBC-e ise benim elimde kumanda ile TV karşısında vakit 
öldüreceğim bir kanal değil. CNBC-e benim günlük, haftalık ve aylık programlarımı; yayın akışına 
göre ayarladığım bir kanal. Bunu en göbekli televole kültürüyle bezenmiş insanlar bile kabul 
eder. Kaliteli programlar ise cabası... 
Derginize de üyeyim, Allah'tan böyle bir dergi çıkardınız yoksa hep ezbere gidiyorduk, sonra bir 
değişiklik oluyor "haydaa bu saatte Buffy yok muydu Güney Park'ın ne işi var" diyorduk. 

Ha bu arada yılbaşı gecesi yayınınız için de teşekkürler. 


Sizi kınıyorum. Yılbaşı akşamı 
yayınladığınız Victoria Secret 
tam bir rezaletti. Bir bayan 
olarak bu kadar cinsiyetçi ve 
erkek beğenisi için yapılmış bir 
program beni ve ve benim gibi 
birçok bayanı erkek 
arkadaşlarımı da rahatsız etti. 
Kadını meta gibi gösterenlere 
aracılık yaptınız. Biz kadınlar 
kendimizi aşağılanmış 
hissettik. Bir daha sizi 


izlememeyi bile düşündüm. 
Ben sizi entellektüel insanlar 
zannediyordum. Çok 
yanılmışım. Z. F. 


Sayın Z.F., 

Dünyaya farklı baktığımız 
açık, ama biraz haksızlık 
etmişsiniz. Entelektüel izlenimi 
vererek sizi yanılıtığımız için 
de üzüldüm. Değiliz galiba; 
çünkü şovu beğenerek izledik. 
Erkek arkadaşlarınızın da 
“rahatsız olduk” diyerek sizi 
yanılttığını düşünüyorum. 
Sizden çekinmiş olabilirler. 


Ek not: Bazı 
izleyicilerimiz NTV ve 
CNBC-e'ye yönelik 
eleştirilerinde “bir daha 
sizi izlemeyeceğim” gibi 
ağır bir tehdit cümlesi 
kullanıyorlar. Rica 
ediyorum bu cümleyi 
gerçekten 
izlemeyecekseniz son söz 
9 olarak kullanın, ilişkimizi 
boşuna yıpratmayın. 
Yanıt olarak aklımızdan, 
“biz de yayın yapmıyoruz 
o zaman”, “istifa 
ediyoruz”, 
“görüşmeyelim” gibi 
tuhaf cümleler geçiyor. 
İşi bu duruma getirmeye gerek 
var mı? 

C.A. 


FAYSAL ŞEKER 


Dizi ve filmlerinizi çok 
beğeniyorum ama 
reklamlarınız beni 
çok rahatsız ediyor. Bazı 
reklamların süresi çok uzun, 
bu kadar da olur mu? 
Siz bunu yaparsanız başkaları 
ne yapar? 

ZİYA MAHSUN 


Sayın Mahsun, 
Bildiğiniz gibi televizyonların 
gelirleri reklam ve 
sponsorluklardan oluşuyor. 
Bu yüzden reklamlarla ilgili 
bir konu geçince, saygıda 
kusur etmemek için ayağa 
kalkıp konuşuyoruz. 
Beğendiğiniz dizi ve filmleri 
alabilmemiz, yayını 
sürdürebilmemiz için reklam 
gelirlerine ihtiyacımız var. 
Bazı reklam kuşaklarının 
uzun olduğu konusunda 
haklısınız. Satış-pazarlama 
bölümü bu konuda, 
ajanslarla da görüşerek bir 
çalışma hazırlıyor. Eğer 
çalışmayı beğenmezsek, 
sorumluluları ve mail 
adreslerini bu sayfada 
açıklayacağız. 

GA. 


Size bir sorum olacak. Benim 
gözlemlerime göre Buffy the 
Vampire Slayer dizisinde Tara 
ve Willow karakterlerinin 
öpüşme sahnelerini 
kesiyorsunuz. Bunu yapmanızı 
gerektiren RTÜK kuralları mı 
var? Eğer yoksa neden böyle 
bir şey yaptığınızı öğrenmek 
istyorum. 

ÖZTUNÇ ÖZADA 


RTÜK Yönetmeliği Madde 5/z 
özetle şöyle diyor: Yayınlardaki 
kişi ve karakterler, çocuk ve 
genç izleyicileri özendirerek, 
onların duygusal, ahlaki ve 
sosyal gelişmelerini olumsuz 
yönde etkileyebilecek biçimde 
gösterilmemelidir. 

GX 


23.01.2004 tarihinde saat 
21.00'de Roswell neden yok? 
Bir de Angel dizisindeki logo, 
yani melek kanatları logosunu 
nereden bulabilirim. Ne dergi 
ne gazetelerde, ne de 
cnbce.com'da bulamıyorum ve 
ve son olarak hatırlatma 
servisinden bir kez olsun 
hatırlatma mesajı gelmedi... 
EFKEN ERDAL 


Roswell ze yazık ki bitti; ama 
inanın biz bitirmedik; diziyi 3. 
sezonun ortasında Amerikalılar 
kaldırdı. Melek kanatları 
meselesine gelince, hakikaten 


cnbce.com wallpaperlarına öyle 
bir çalışma eklesek şık olur. 
Hem melek kanatlarıyla hem 
de “Hatırlatma Servisi'ndeki 
aksaklıklarla en kısa zamanda 
ilgileneceğiz. Teşekkürler. 

GEY. 


İlle de Coupling diyoruz. 
Özellikle Jeff'e bayılıyoruz. 
Neden Coupling 'i de Seinfeld 
gibi haftanın daha çok günü 
yayınlamıyorsunuz? 

İZZET YALÇIN 


Counpling'i *komedide İngiliz 
mucizesi” diye tanıtmamızdan 
da belli, bu diziye biz de çok 
gülüyoruz. Keşke haftanın her 
gününe yetecek kadar çok 
bölümü olsaydı... Fakat İngiliz 
televizyoncular ne yazık ki “az 


ve öz” çalışmayı seviyor. Yılda 
6-7 bölüm çekiyorlar ancak. 
G.Y. 


40 yıl düşünsem, hayatıma bir 
tavuskuşunun gireceğini 
tahmin edemezdim! 
Teşekkürler CNBC-e. (Not: Bu 
mesajım dergide yayınlanırsa 
ayrıca :) çok mutlu olurum; 
çünkü doğum günümde Şubat 
sayısı elimde olacak. Şimdiden 
—ıkabasa- teşekkürler.) 
MEHMET FIRAT ÇİMEN 


Her şekilde izleyici 
memnuniyetini gözeten 
CNBC-e olarak doğum 
gününüzü kutlarız. Mesajınızı 
yayınlamak da bizim size 
doğum günü hediyemiz olsun. 
G.Y. 


- 24 Şubat, Saat 22:00 
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HAL 
HARTLEY 
VE BASİT 

ADAMLAR 


“SANIRIM FİLM YAPMANIN BİR BAKIŞ ŞEKLİ 
OLDUĞUNU BU FİLMİ YAPARKEN ÖĞRENDİM. 
EVET,'NE ARADIĞIMI BİLİYORUM; AMA ARAYIŞIN 
KENDİSİ DE FİKRİMİ DEĞİŞTİRMEME YOL AÇABİLİR 


Bağımsız Amerikan sinemasının en büyük adların | 
dan Hal Hartley, bu ay 1992 yapımı filmi Simple | 
Men ile ekrana geliyor. Buster Keaton'ın durgun gö- | 
rünen komedisi ile Robert Bresson'un ekonomik an | 
latımını birleşüren Hartley, yeni dönem Amerikan 


bağımsızları arasında, Jim Jarmusch ile birlikte adı 
en fazla duyulmuş olanı. 

İstanbullu seyirciler ikisini de Uluslararası İstanbul 
Film Festivali sayesinde tanıdı. Hartley filmleri, kandırıcı bir sadelik görüntüsü altında sıradışı hikâyeler 
anlatan, sıradışı karakterler sunan filmler. Onlardan 
keyif almak için ille de kıdemli bir Hartley seyircisi 
olmak gerekmiyor; ama belli bir zorluk arz ettiklerini kendi de kabul ediyor. 

Yönetmen yine de seyircisinin kendini filmin içinde kaybetmesini istemiyor: “En baştan beri böyle bir 
şeyin peşinde olmadım. Ben hep insanlara kendilerini unutturmayacak hikâyeler anlatmaya çalışım. 
Yüzleşmek demiyeyim; ama bir tür ilinti kurmak 
üzerine filmler.” 

Simple Men de böyle bir film. Bill ve Dennis 
McCabe'nin babası vaktiyle iyi bir beysbolcu ve Pentagon'u bombaladığı söylenen bir eylemciymiş. İki 
kardeş ise farklı yönlere gitmişler. Biri suç dünyasına 


dalmış, öteki de kendini felsefeye vermiş Simpiz | 
Men onların yıllar sonra bir araya gelişlerinin ve ha. | 


len kaçak olan babalarını arayışlarının hikâyesi. 

Hal Hartley, kendi ekibiyle çalışmayı seven bir yönetmen olduğu için, bu filmin kadrosunda da Martin 
Donovan ve Karen Sillas gibi gedikli oyunculari 
var. Japon eşi aktris Miho Nikaido da burada izledigimiz Kimono ile onun daimi kadrosuna girmişti. 
Hartley ve Nikaido, bu film münasebetiyle Fesir 
valin konuğu olarak İstanbul'a da gelmişlerdi. 

Yapımcı, yönetmen, senarist ve kurgucu Hartley, 
gerçek bir auteur. Bir filmi izlemeye başladığınız anda onun bir Hal Hartley filmi olduğunu anlayabilirsiniz. Önceleri, aksiyonun bir parçası saydığı “diyalogu daha fazla vurguluyordu. Filmlerine, konuşan insanların resimleri gözüyle bakıyordu. Bir süredir, kelimeler arasındaki sessizlikler ile bu sessizlikler sırasındaki fiziksel edimler daha fazla dikkatini çekmeye 
başladı. Artık hareketleri, jestleri diyalogla harmanlamayı tercih ediyor. 

Simple Men'in aynı kelimelerle başlayıp bitmesine 
gelince, yönetmen bunu kurgu sırasında fark etmiş. 


Film aslında, “Evet, bu adamı tanıyorum” cümlesiy- 


le sona eriyormuş; ama kurguda atmışlar (Bu cümleyi sonra Amatfeur'da kullanmış). 3 


Sevin Okya; 


KAÇIRMAYIN 


THE KING IS LIVE 
9 Şubat, Saat 22.00 


GUMNCENA DE RERLIZADORES - FESTİYAL CANNES 


Üre Kl ri Let 


BRING ME THE HEAD OF 
ALFREDO GARCIA 
6 Şubat, Saat 22.00 
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KAÇIRMAYIN 


NEW 
“ROSE 
F HE, 


NE MATRIX GİBİ İDDİALI NE DE ONUN GİBİ 
ULUSLARARASI İLGİ ODAĞI OLMA ŞANSINA 
ERİŞEBİLMİŞ BİR FİLM... 

..ÇOK DAHA HAKİKİ KIYMETLİ VE KALICI BİR ESER 


Matrix filminden yola çıkıp, alelade bir 
Hollywood prodüksüyonunu hayati bir felsefi 
tartışmaya dönüştürmeye muktedir insan cinsinin yetiştiği topraklarda, William Gibson'a 
dair bir laf etmek son derece zor. 

Abel Ferrara'nın yönettiği New Rose Hotel, 
ne Matrix gibi iddialı ne de onun gibi uluslararası ilgi odağı olma şansına erişebilmiş bir 
film; bu noktaya kadar filmin Matrix ile olan 
tek alakası ise senaryosunun yine bir William 
Gibson kitabını, daha doğrusu kısa bir öyküsünü temel alması. New Rose Hotel aslen Gibsonun en kıymetli 
kitabı sayılan Ne- 


WMbKEN “DARE PRESSMMAN TERASA 


> NM 
uromancer'de varo- 0 
lan birçok mühim 
noktayı (o önceden Bi 


okuyucuya gösteren 
ve Gibson'un sonradan yazacağı kitaplara dair, onlara bir 
nevi ışık tutan bir 
kısa bir öyküden 
yola çıkan senaryo- 
ya sahip. Zaibatsulara karşı, onlara 
nazaran daha küçük olan Amerikan şirketleri- 
nin iktidar savaşları ve bu karmaşık ilişkiler 
ağı içinde kendilerine göre kıymetli; ancak 
olayın genelinde küçük çaplı sayılan işler çeviren yarı legal, hafif düşmüş ve kısmen anti 
kahraman bireylerin acıklı hikayesi, New Rose Hotel filmini (ve tabii hikayenin kendisini 
de) Matrix'e nazaran çok daha hakiki, kıymetli ve kalıcı bir eser haline getiriyor. 

Christopher Walken, William Dafoe ve Dario Argento'nun inanılmaz çekicilikteki kızı 
Asia Argento üçlüsünün bir araya gelmesi yine kanımızca Abel Ferrara'nın bir başarısı. 
Nitekim Christopher Walken hemen bütün 
Abel Ferrara filmlerinde karşımıza çıkan bir 
oyuncu. New Rose Hotel, Mairix gibi göstetişli, teknolojik Hollywood cinlikleriyle dolu 
değil. Tam tersi, belirsiz fakat yakın olduğunu 
tahmin ettiğimiz bir gelecek resmini (ya da 
Gibson'un bir makalesinde dediği gibi “aslında 
tamamıyla bugünü” temsil eden) süper hakiki 
bir şekilde resmediyor. 


GASE? ON THE STORY &Y MILLIAN GI8SON 


Barbaros Devecioğlu 


“Erotic!” 


eştir Secil 


Yönetmen: Agnes Merlet 

Oyuncular: Michel Serrault, 

V. Cervi, Miki. Manojlovic. 

Yapım Yılı: 1997, Süresi: 96 Dakika 


Yönetmen: Michael Winner 
Oyuncular: Marlon Brando, Stephanie 
Beacham, Thora Hird, Harry Andrews. 
Yapım Yılı: 1971, Süre: 92 Dakika 


Yönetmen: Nicolas Roeg 

Oyuncular: David Bowie, Candy Clark, Rip 
Torn, Buck Henry. 

Yapım Yılı: 1976, Süresi; 113 Dakika 


Yönetmen: Elio Petri 

Oyuncular: Gian Maria Volonte, Irene Papas, 
Gabriele Ferzetti, Salvo Randone. 

Yapım Yılı; 1967, Süre: 90 Dakika 
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HITCHCOCK GELENEĞİNİN ENİYİ ÖRNEKLERİNDEN BİRİ 


CİNAYETİN AMACI SON DERECE NET. KARAKTERLERİN 
DAVRANIŞLARINI TAKİP ETMEK SON DERECE KOLAY; AMA HER 


KARAKTERİN ÇEVRESİNDE DE BİR SİS BULUTU VAR. KİMİN GERÇEKTEN 
NE HİSSETTİĞİ, SONUNA KADAR ANLAŞILAMAYAN BİR BİLMECE 


A Perfect Murder, Alfred Hitchcock'un 
1954 yılında sinemaya uyarladığı, Frederick 
Knott'un TV oyunu olarak yazdığı Dial For 
Murder'dan esinlenerek çekildi. Psikolojik gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Andrew 
Davis yaptı. Usta oyuncuların oluşturduğu 
kadrosunda Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet, Sarita 
Choudhury, Novella Nelson ve Constance Towers yer alıyor. Yapımcılardan A. Kopelson'a 
göre bugün dünya sinemasında ortalama iki 
düzine öykü var. Bu öyküler farklı biçimlerde 

- tekrarlanarak beyaz perdeye aktarılıyor. Bu 
film de iyi bir öyküde bulunması gereken bütün nitelikleri taşıdığı için modern versiyonuy- 
la, James Newton Howard'ın sarsıcı müziği eşliğinde, seyirciyi çarpıyor. 

Film ekibi, New York'un gizeminin eserin 
çatısını kurmakta yardımcı olduğu konusunda 
aynı görüşü paylaşıyorlar. Senarist Patrick 
Smith Kelly'e göre filmin bir diğer şansı Michael Dogulas. Douglas, filmin ekseni durumundaki Taylor karakterine bir derinlik ve çekicilik kazandırmış. Michael Douglas bu filmle 
Cesar Onur Ödülü almıştı. 

Hollywood'un genç ve alımlı oyuncularından Gwyneth Paltrow, Steven'ın güzel eşi rolü 
için mükemmel bir seçim. Paltrow'un performansı Douglas'ın oyunculuğu ile boy ölçüşecek düzeyde. Paltrow, bir bakışı ile bile sözler- 
le anlatılabilecek bir ifadenin çok daha fazlasını izleyiciye verebiliyor. Patrick Smith 
Kelly'nin senaryosu da son derece gerçekçi. Ze- 
ki ve modern tiplemeler yan roller için de geçerli. Olayı araştıran polis detektifi (David Suchet) sade ve yumuşak bir biçimde filmi gerçek 
insanların gerçek dünyasına yerleştiriyor. 

A Perfect Murder, Hitchcock geleneğinin en 
iyi örneklerinden biri. İzleyiciye başından ipuçları veriliyor. İzleyici bazı karakterlerden çok 
daha fazlasını biliyor. Bu bilgi, filmdeki birçok 
geri dönüş karşısında şaşırmadığımız anlamına 
gelmiyor. Çok az olmakla birlikte sergilenen 
şiddet de ani ve şok edici. Hatta seyircilere “Az 
kalsın kalp krizi geçiriyordum!” dedirtecek 
denli etkileyici sahneleri var. A Perfect Murder 
yine de “çok eğlenceli? bir film. 

Suha Çalkıvik 


KAÇIRMAYIN 


PAZAR 16:00 SİNEMASI 


EL AMOR BRUJO 


EL AMOR BRUJO 
1 Şubat Pazar, saat 16.00 


HIDDEN AGENDA 
8 Şubat Pazar, saat 16.00 


WHAT DID YOU DO IN THE WAR DADDY? 
15 Şubat Pazar, saat 16.00 


THE PEREZ FAMILY 
22 Şubat Pazar, saat 16.00 


TOPKAPI 
29 Şubat Pazar, saat 16.00 


VA 
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THE BUTTERFLY'S 
TONGUE (2 Şubat) 

Yönetmen: Jose Luis Cuerda 
Oyuncular: Fernando Fernan 
Gomez, Manuel Lozano, Uxia 
Blanco, Gonzalo Martin 
Uriarte. 


Yönetmen: Kristian Levring 
Oyuncular: Miles Anderson, 
Romane Bohringer, David 


MANIFESTO (16 Şubat) 


Oyuncular: Camilla Soeberg, 


Alfred Molina, Simon Callow, 


Eric Stoliz. 


ABSOLUTION (23 Şubat) 
Yönetmen: Anthony Page 
Oyuncular: Richard Burton, 
Dominic Guard, Dai Bradley, 
Billy Connoliy. 


LİFE MADE F 
AN OUTCAST— 


BOXCAR BERTHA 

Martin Scorsese'nin ilk 
dönem filmlerinden Boxcar 
Beriha, Barbara Hershey'i 
sinemaseverlere tanıtmıştı. 


THE KING IS ALIVE (9 Şubat) 


Bradley, Jennifer Jason Leigh. 


Yönetmen: Dusan Makavejev 


ALICE'S RESTAURANT 

(3 Şubat) 

Yönetmen: Arthur Perin 
Oyuncular: Arlo Guthrie, Pat 
Ouinn, James Broderick, 
Michael McClanathan. 


THE BRINK'S JOB (10 Şubat) 
Yönetmen: William Friedkin 
Oyuncular: Peter Falk, Peter 
Boyle, Warren Oates, Gena 
Rowlands. 


ARMY OF DARKNESS 

(17 Şubat) 

Yönetmen: Sam Raimi 
Oyuncular: Bruce Campbell, 
Embeth Davidiz, Marcus 
Gilbert, lan Abercrombie. 


SIMPLE MEN (24 Şubat) 
Yönetmen: Hal Hartley 


Oyuncular: Robert John Burke, 


William Sage, Karen Sillas, 
Martin Donovan. 


SIMPLE MEN 
Uzun süredir görmedikleri ba 
düşen iki kardeşin öykü 


SURVIVING 
PICASSO 
Anthony & 
Hopkins'in 
yorumuyla E 
Pablo 
Picasso'nun 
yaşamı. 


A SUPERSEY 
SENSUAL 
EXPERLENCE 


HIDDEN AGENDA (4 Şubat) 
Yönetmen: Ken Loach 
Oyuncular: Frances 
McDormand, Brian Cox, Brad 
Dourif, Mai Zetterling. 


BOXCAR BERTHA (11 Şubat) 
Yönetmen: Martin Scorsese 
Oyuncular: Barbara Hershey, 
David Carradine, Barry 
Primus, Bernie Casey. 


ARTA (18 Şubat) 

Yönetmen: Robert Altman, 
J.Luc Godard, Ken Russell... 
Oyuncular: Theresa Russell, 
Nicola Swain, Jackson Kyle, 
Buck Henry. 


LES GUATRE CENTS COUPS 
(400 DARBE) (25 Subat) 
Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular: Jean-Pierre L&aud, 
Robert Beauvais, Claire 
Maurier, Albert Remy. 
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TOLIVE AND DIE INLA 

(5 Şubat) 

Yönetmen: William Friedkin 

Oyuncular: William Petersen, 
Willem Dafoe, John Turturro. 


A PERFECT MURDER 


(12 Şubat) 

Yönetmen: Andrew Davis 
Oyuncular: ıael Douglas, 
Gwyneth Paltrow, Viggo 


Mortensen, David Suchet. 


THE BRIDGES OF MADISON 
COUNTY (19 Subat) 

Yönetmen: Clint Eastwood 
Oyuncular: Clint Eastwood, 
Meryl Streep, Annie Corley, 
Victor Slezak. 


SURVIVING PICASSO 
(26 Şubat) 
Yönetme 


: James Ivory 
Oyuncu Anthony Hopkins, 
Natasha McElhone, Julianne 
Moore, Joss Ekland. 


a 


A PERFECT MURDER 
Andrew Davis'in yönettiği film, Hitchcock 
geleneğinin en iyi örneklerinden biri. 


cuma 22:00 
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BRING ME THE HEAD OF 
ALFREDO GARCIA (6 Subat) 
Yönetmen: Sam Peckinpah 
Oyuncular: Warren Oates, 
Isela Vega, Gig Young, 
Robert Webber. 


EYE OFTHE 
(13 Şubat) 
Yönetmen: Richard Marguand 
Oyuncular: Donald Sutherland, 
Kate Nelligan, Tan Bannen, 
Christopher Cazenove. 


EEDLE 


NEW ROSE HOTEL (20 Şubat) 
Yönetmen: Abel Ferrara 
Oyuncular: Christopher 
Walken, Willem Dafeo, Asia 
Argento, Yoshitaka Amano, 
Annabella Sciorra, 


DR. PHIBES RISES AGAIN 
21 Şubat) 

Yönetmen: Robert Fuest 
Oyuncular: Vincent Price, 
Robert Ouarry, Peter Cushing. 


RRARA 


NEW ROSE HOTEL j/ Teknolojinin 
tek güç olduğu bir dünyada geçen 


ilginç bir hikaye. 


bir firsat. 


UN FILM DE JEAN-PAUL RAPPENEAU 


MICROCOSMOS (7 Şubat) 
Yönetmen: Claude Nuridsnay, 
Marie Perennou 


LE HUSSARD SUR LE TOIT 
(14 Subat) 

Yönetmen: Jean-Paul 
Rappenau 

Oyuncular: Juliette Binoche, 
Olivier Martinez, Isabelle 
Carre, François Cluzet. 


1969 (21 Şubat) 

Yönetmen: Ernest Thompson 
Oyuncular: Robert Downey Jr., 
Kiefer Sutherland, 

Bruce Dern, Mariette Hartley, 
Winona Ryder. 


ADIOS, SABATA (28 Şubat) 
Yönetmen: Frank Kramer 
Oyuncular: Yull Brynner, 
Dean Reed, Joseph P. Persaud 


1969 
Hollywood'un 
yıldızlarını, 

ilk dönem 
oyunculuklarıyla 
görmek için iyi 


LE MESSIE 7 Şubat) 
Yönetmen: William Klein 
Oyuncular: Daniel Edinger, 
Sebastian Gutierrez. 


THE MISFITS (14 Şubat) 
Yönetmen: John Huston 
Oyuncular: Clark Gable, 
Marilyn Monroe, 
Montgomery Clift, Thelma 
Ritter, Eli Wallach. 


BRIGHT LIGHTS BIG CITY 
(21 Şubat) 

Yönetmen: James Bridges 
Oyuncular: Michael J. Fox, 
Kiefer Sutherland, Phoebe 
Cates, Swoosie Kurtiz. 


THE RETURN OF SABATA 
(28 Şubat) 

Yönetmen: Frank Kramer 
Oyuncular: Lee Van Cleef, 
Reiner Schöne, Annabella 
Incontrera. 


ARTEMİSTİA (7 Şubat) 
Yönetmen: Agnes Merlet 

Oyuncular: Michel Serrault, 
V. Cervi, Miki Manojlovic. 


THE NIGHTCOMERS 

(14 Şubat) 

Yönetmen: Michael Winner 
Oyuncular: Marlon Brando, 
Stephanie Beacham. 


THE MAN WHO FELL 
TO EARTH (21 Şubat) 
Yönetmen: Nicolas Roeg 
Oyuncular: David Bowie, 
Candy Clark, Rip Torn. 


WE STILL KILL 

THE OLD WAY (28 Şubat) 
Yönetmen: Elio Petri 
Oyuncular: Gian Maria 
Volonte, Irene Papas, Gabriele 
Ferzetti, Salvo Randone. 


THE MISFITS / Clark Gable, Marilyn Monroe ve Montgomery Clift'ten 
oluşan dev kadrolu The Misfits, Gable ve Monroe'nun son filmleri. 
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Yönetmen: Jose Luis Cuerda 


Oyuncular: Fernando Fernan Gomez, Manuel Lozano, Uxia Blanco, Gonzalo Martin Uriarte. 


Yapım Yılı: 2000 o Süresi: 95 Dakika 


Thesis ve Obre Los Ojos gibi başarılı 
filmlere yapımcı olarak imzasını atan 
Jose Luis Cuerda, 2000 tarihli The 
Butterfly's Tongue (La Lengua de Las 
Mariposas) adlı filmle bu kez yönetmen olarak çıkıyor karşımıza. İspanya 
İç Savaşı'nın başlamasından kısa süre 


Yönetmen: Kristian Levring 


Yapım Yılı: 2000 o Süresi: 109 Dakika 


Kristian Levring'in Dogma damgası 
taşıyan ilk filmi The King Is Alive, dekor olarak Afrika'nın uçsuz bucaksız 
çöllerini kullanıyor. Otobüsleri arızalanınca devasa bir çölde mahsur kalan 
bir grup turist filmin hikayesinin ana 
ekseninde yer alıyor. Durumun veha- 


Yönetmen: Dusan Makavejev 


Oyuncular: Miles Anderson, Romane Bohringer, 


önce yaşanan gerilimli günleri bir çocuğun gözlerinden aktaran film, insani duygulara seslenmesini bilen güçlü 
bir yapım. Okula başladığı gün öğretmeninden korkup kaçan 8 yaşındaki 
Moncho'yu filmin baş karakteri olarak görüyoruz. 


David Bradley, Jennifer Jason Leigh. 


metini kavrayan turistler sıcak, açlık 
ve susuzlukla başetmek için başka 
şeylere konsantre olmaları gerektiğini 
anlıyor ve aralarında bir oyun oynamaya başlıyor. Oynadıkları oyun Shakespeare'in ünlü Kra/ Lear'ı ve oyun 
ilerledikçe işler karışıyor. 


Oyuncular: Camilla Soeberg, Alfred Molina, Simon Callow, Eric Stoliz. 


Yapım Yılı: 1989 Oo Süresi: 96 Dakika 

1960'lı yıllardan beri yönetmen ve senarist olarak ürünler veren usta Yugoslav sinemacı Dusan Makavejev, 
gerçekle kurmacayı, dramla mizahı 
başarıyla harmanladığı tutku yüklü, 
yoğun ve cüretkar filmleriyle tanınıyor. Kara komediyle politik taşlamayı 


Yönetmen: Anthony Page 


harmanladığı 1989 tarihli filmi Manifesto, Doğu Avrupa'da Waldheim adlı bir kasabada geçiyor. Hiçbir şeyin 
göründüğü gibi olmadığı Waldheim'da olay örgüsü kasabayı ziyaret 
eden bir kralın etrafında şekilleniyor. 
Film ABD-Yugoslavya ortak yapımı. 


Oyuncular: Richard Burton, Dominic Guard, Dai Bradley, Billy Connoliy. 


Yapım Yılı: 1979 OoSüresi: 91 Dakika 


Psikolojik açılımları hayli güçlü bir 
film olan Absolution, katolik bir yatılı okulda yaşanan gerilim yüklü olayları anlatıyor. Kötü niyetli bir öğrencisinin hazırladığı şeytani planlar sonucu tüm psikolojik dengesini yitiren ve 
sonu cinayete dek varacak bazı eylem- 


lere zorlanan Rahip Goddard'ın öyküsü son derece etkileyici bir sinema 
diliyle aktarılmış. 

Başroldeki Richard Burton'ın üst düzey oyunculuğuyla zenginleşen film 
sürprizlere açık senaryosuyla polisiye 
bir film kadar sürükleyici de. 


ROMANE BOHRINGER 


ONU TANIMLAMANIN EN İYİ YOLU 
'BABASININ KIZI! DEMEK; O DA 
YAPTIĞI İŞLERLE SOYADINI HAK 
ETTİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR 


Belki de onu tanımlamanın en iyi yolu, 'babasının 
kızı demek; ama The King Is Alive'in Catherine'i, 
Romane Bohringer oyuncu olarak varlığını sadece, 
güvenilir aktör Richard Bohringer'ın şöhretine borçlu 
değil. Otuz yaşındaki aktris, ilk kez 1992'de L'Accompagnatrice ve Cyril Collard'ın Les Nuits Fauves- 
Vahşi Geceler'iyle kendini gösterdi. Özellikle ikincisindeki, HIV pozitif bir erkekle (Collard) istikrarsız bir 
ilişkiye giren genç kadın karakteri, ona eleştirmenlerin övgülerinin yanısıra, bir de Umut Veren Kadın 
Oyuncu Cösarı getirdi. 

Kitabın cüretkâr bakışı, sıradışı olay örgüsü ve 
Collard'ın filmi Cesar'ların çoğunu toplamadan üç 
gün önce ölmesi, namının okyanusu aşıp ABD'ye kedar ulaşmasını sağladı. Romaine Bohringer bu iki 
çarpıcı filmin ardından da oyunculuk düzeyini düşürmedi. İkisi de 90'lı yıllarda yapılmış, ikisini de Martine Dugowson'un yönettiği iki film, Mina Tarnebaum ile Portraits Chinois, onun 'bizim Richard'ın 
kızı” olmakla kalmadığını ortaya koydu. 


DUSAN MAKAVEJEV 


YUGOSLAV FİLM TARİHİNİ YARATAN EN ÖNEMLİ 
İSİMLERDEN MAKAVEJEV, FİLMLERİ BİRÇOK 
ÜLKEDE SANSÜRE TAKILAN BİR YÖNETMEN 


Siyasi ve cinsel tabuların yıkıcısı Dusan Makavejev, Yugoslav film 
tarihini yaratanlardan biri. Filmleri, ülkesinin acı verici savaş sonrası deneyimlerine dayanır. Tabu yıkıcılığı ise birçok ülkede filmlerinin 
sansüre çarpmasına yol açmıştır. Özellikle öncü psikanalist Wilhelm 
Reich'ın öğretisinden yola çıkan W.R.: Mysteries of the Organism 
(1971), yönetmeninin başyapıtı ve gerçek bir kült film olmanın yanısıra, Makavejev'in sürgün edilmesine, 1988'e kadar ülkesinden 
uzakta kalmasına yol açmıştı. Bu sürgünü sona erdiren, bu ay izleyeceğimiz siyasi fars Manifesto oldu. 
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ALICE S RESTAURANT 


Yönetmen: Arthur Penn 


Yapım Yılı: 1969 
Amerikan folk müziğinin önemli seslerinden bir olan Woody Guthrie'nin 


Süresi: 106 Dakika 


oğlu Arlo Guthrie de tıpkı babası gibi 
protest yönü güçlü bir folk şarkıcısı 


olmuştu. Arlo Guthrie'yi oyuncu olarak sinemada değerlendirmek de 1969 


tarihli Alice's Restaurant ile usta yö- 
i 


AS THE BRINK'S JOB 


Yönetmen: William Friedkin 


1950'de Boston'da zırhlı bir banka 
aracı maskeli bir grup silahlı adam tarafından soyulur. Usta yönetmen William Friedkin'in imzasını taşıyan 7/e 
Brink's Job işte bu kusursuz soygunu 
anlauyor. Tony Pino'nun önderliğin- 
de buluşan bir grup çulsuzun gerçek- 


BRUCE CAMF'BELL WS. 


ARMY OF DARKNESS 


Yönetmen: Sam Raimi 
Oyuncular: Bruce Campbell, Embeth Davidiz, 
Yapım Yılı: 1992 o Süresi: 96 Dakika 


Evil Dead serisinin üçüncü filmi olarak da bilinen Azmy Of Darkness, 
geçtiğimiz yıl Spiderman filmiyle tüm 
dünyada büyük bire gişe başarısına 


z hs imza atan usta yönetmen Sam Ra- 


v 
'BOOMSTHEH 


EDITON 
20ISE SEF 


iminin imzasını taşıyor. Aksiyon, 
korku ve komediyi benzersiz bir usta- 


SIMPLE MEN 


Yönetmen: Hal Hartley 


Yapım Yılı: 1992 o Süresi: 100 Dakika 

Amerikan bağımsız sinemasının önde 
gelen yönetmenlerinden Hal Hartley'in 1992 tarihli filmi Sizsple Men, 
uzun süreden beri görmedikleri babalarının peşindeki iki kardeşin yaşadıklarını anlatıyor. Ortağı ve kız arkadaşı tarafından aldatılan Bill McCabe 


24 ŞUBAT 


16 


Oyuncular: Arlo Guthrie, Pat Ouinn, James Broderick, Michael McClanathan. 


nermen Arthur Penn'e nasip oldu. Arlo Guthrie'nin okul günlerinden arkadaşı Alice ile geçirdiği günlerden esinlenen ve The Alice's Restaurant Massacree adlı bir şarkısından geliştirilen 
film beklenilenin çok üstünde bir başarı elde etmişti. 


: Oyuncular: Peter Falk, Peter Boyle, Warren Oates, Gena Rowlands. 


leştirdiği soygunun başarısı biraz da 
zırhlı araçların soyulmasının imkansız 
olduğuna dair yanlış inanca da yaslanıyor. Noel Behn'in kitabından uyarlanan The Brink's Job yaklaşık iki saat boyunca hem eğlendirmeyi hem de 
heyecanlandırmayı başarıyor. 


Marcus Gilbert, lan Abercrombie. 


lıkla harmanlayan film, Ewl Dead 
2'nin sonunda mistik bir şekilde çağlar öncesine dönen Ash'i bıraktığı yerden alıyor ve tek koluna monte ettiği 
testereden bozma silahıyla 14. yüzyılın göbeğinde yaşayacağı inanılmaz 
maceralara götürüyor. 


Oyuncular: Robert John Burke, William Sage, Karen Sillas, Martin Donovan. 


beceriksiz bir bilgisayar hırsızıdır. Küçük kardeşi Dennis ile buluşan Bill babaları William McCabe'i bulma üzere 
yola koyulur. 1960'lı yıllarda anarşist 
harekete katılan ve Pentagon'u bombalayacakken yakalanan William, 
FBT'ın elinden zor kurtulmuştur. 


ARLO GUTHRİE 


1960'LI YILLARDA DÜNYAYI BİÇİMLENDİREN MÜZİĞİN BİR PARÇASI OLAN 
ARLO GUTHRIE, BİR DÖNEME DAMGASINI VURMUŞ ŞARKICI, YAZAR, 
FİLOZOF WOODY GÜTHRIE'NİN OĞLU. 


'Bir elinde gitar, bir elinde ağız armonikasıyla doğdu' 
dense yeridir. Amerika'nın en sevilen müzisyenlerinden 
şarkıcı /yazar /filozof Woody Guthrie ile Martah 
Graham dans grubundan Marjorie Mazia 
Guthrie'nin en büyük oğlu Arlo Guthrie, 
müzisyenlerle dansçılar arasında büyüdü. Çoğunun, müziği üzerinde etkisi 
oldu. 

İlk konserini 13 yaşındayken verdi. 
Çok geçmeden de, 1960'lı yıllarda 
dünyayı biçimlendiren müziğin bir parçası oldu. Özellikle, 'Folk Patlaması” 
çağının en önemli mekânlarında bulundu. Arlo'yu bu ay, Arthur Penn'in, 
onun aynı adlı şarkısından uyarladığı 
Alice's Restaurant'ın başrolünde izliyoruz. Ölüm döşeğinde ziyarete gittiği 
babası Woody'yi ise, Joseph Boley oynuyor. 


PETER FALK 


COLUMBO ONU ÖLÜNSÜZ YAPTI; 
AMA O COLUMBO'DAN İBARET DEĞİL 


Sitesine girenleri selamlayıp hoşça vakit geçirmeye 
davet ediyor. Bir de, resimlerine bakmaya. Ekranın 
Komiser Columbo'su Peter Falk, karakalem kadın resimleri yapıyor. Bir resim kursuna uğramış, çıplak bir 
model varmış; o gün bugündür kadın resimleri çiziyor. Yirmi küsur yıllık karısı Shera, resimleri eve sokmaması kaydıyla, bu merakına karışmıyormuş. 

Üç yaşındayken bir gözü alındı. Doktor, başını yana eğip bakışından şüphelenmişti. Önce cam, sonra plastik göz taktı. Öyle alıştı ki bu takma gözle 
şakalar bile yapıyor. Baş merakı, oyunculuk. Başını eğip bakışı, puroları (iflah olmaz bir tiryaki) ve 
trençkotuyla Columbo onu ölümsüz yaptı; ama o 

aynı zamanda bir Cassavetes ve Wenders oyun- 

CUSU. 
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HIDDEN AGENDA 


Yönetmen: Ken Loach 


Yapım Yılı: 1990 O Süresi: 104 Dakika 

Ken Loach, 1990 tarihli filmi Hidden 
Agenda'da Kuzey İrlanda sorununa 
dair sürükleyici bir öykü anlatıyor. 
Belfast hapishanelerinde tutuklu bulunan tutsakların durumunu incelemek- 
le görevli iki Amerikalı'dan biri Başbakan Thatcher'i ilgilendiren son de- 


4 ŞUBAT 


Yapım Yılı: 1972 Süresi: 92 Dakika 

1971 yılında ünlü yapımcı ve yönetmen Roger Corman'ın teklifiyle kamera arkasına geçen Martin Scorsese 
çok da memnun olmadığı filmi bitirdiğinde 40 yılı aşkın muhteşem bir sinema kariyerinin henüz başlarındaydı. 


11 ŞUBAT 


Büyük bunalım zamanı geçen bir Bo7- 


Yapım Yılı: 1987 Süresi: 90 Dakika 

i Birbirinden ünlü yönetmenlerin kamera arkasına geçip etkilendikleri bir 
operadan hareketle kısa bölümler çekerek oluşturdukları Aria, 1987 yapımı. Müziğin sinemaya etkilerini görmek açısından hayli ilginç bir çalışma 
olan film, farklı yönetmenlerin bakış 


LES 400 COUPS 


Lllull) Yönetmen: François Truffaut 


ağı Yapım Yılı: 1959 Süresi: 95 Dakika 


Truffaut'ya Cannes'da En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandıran 400 Darbe'de Jean-Pierre Löaud tarafından 
canlandırılan Antonie'nin çocukluktan 
ilkgençliğe geçtiği dönem anlatılıyor. 


Paris'in varoşlarında yaşayan Antonie, 


| 25 ŞUBAT 


ailesinin ilgisizliği sonucu evden kaçar 
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Oyuncular: Frances McDormand, Brian Cox, Brad Dourif, Mai Zetterling. 


rece tehlikeli bir kaset bulur ve kısa 
bir süre sonra öldürülür. Hemen ardından da kaset kaybolur. Olayı araşurmakla görevli gizli istihbarat subayı 
ile birlikte hareket eden insan hakları 
görevlisi Ingrid Jessner ilk iş olarak esrarengiz kasetin peşine düşer. 


nie And Ciyde çeşitlemesi olan Boxcar 
Beriha gerçek bir karakterden yola çıkıyor. Babası öldükten sonra bir sendika organizatörüyle birlikte yaşamaya başlayan Beriha sendikalar arası 
bazı olaylar sonucu kendini suçla örülü bir hayatın içinde bulacak. 


Yönetmen: Robert Altman, Jean-Luc Godard, Nicolas Roeg, Ken Russell... 
Oyuncular: Theresa Russell, Nicola Swain, Jackson Kyle, Buck Henry. 


açılarını görmek anlamında da iddialı 
bir yapım. 

Puccini, Verdi, Wagner gibi ünlü bestecilerin yapıtlarından parçalar taşıyan film ülkemizde ilk olarak İstanbul 
Film Festivali çerçevesinde izleyiciyle 
buluşmuş ve bir hayli ses getirmişti. 


ii Oyuncular: Jean-Pierre L&aud, Robert Beauvais, Claire Maurier, Albert Remy. 


ve sokaklarda yaşamaya başlar. Antonie'nin sokakları ve yaşamı keşfine tanık olduğumuz hikaye boyunca usta 
yönetmen izleyiciyi rahatsız etmekten 
çekinmiyor. Verdiği mesaj ise çok 
açık: "Gelecekte şikayet edeceğiniz bir 
suçlu işte bu şekilde büyüyor." 


KEN LOACH 


SİNEMADA PROLETARYANIN ŞAİRİ OLARAK BİLİNEN KEN LOACH, İMZA 
ATTIĞI İŞLERLE İNGİLİZ İŞÇİ SINIFININ DESTANINI YAZDI 


İngiliz işçi sınıfının destanını yazan Ken Lo- EE 
ach, sosyal bilinçli TV dramasının ustasıdır. 

1963'te BBC'ye girmeden önce repertuvar 
tiyatrolarında aktör olarak çalıştı. Televizyon- 
da ilk işi, polis dizisi Z-Cars'tı; ama dikkati 
Londra'nın güneyinde işçi sınıfı hayatının gerçekçi bir portresi olan Up the Junction ile 
çekti. Yapımcı Tony Garnetit ile verimli bir işbirliğine giriştiler ve *Loach-Garnett tarzı' denen belgesel dramı yarattılar. Bu tarz, o sıralar İngiliz sinema, tiyatro ve romanında pek 
makbul olan sosyal-gerçekçi İngiliz Yeni Dalgası'nın TV'deki temsilcisi oldu. 

Evsizlik ve bürokrasinin aile hayatı Üzerindeki etkilerini anlatan 1966 yapımı Cathy Co- 
me Home ise, İngiliz televizyon tarihinin en 
çarpıcı yapımlarından biridir. Loach, Poor 
Cow'dan (1968) bu yana da sinemada 'proletaryanın şairi”. 


BARBARA 
HERSHEY 


. HENÜZ TANINMAMIŞ MARTIN 
SCORSESE'NİN, BOXCAR BERTHA 
FİLMİYLE TANINDI 


Barbara Hershey adı akla hemen, Entity'de (1982) 
bir ruhun sürekli tacizine uğrayan kadın kahramanı 
- getirir. Oysa, asıl adıyla Barbara Herztein (bir aralar, 
Barbara Seaguli), 1960'ların ikinci yarısından itibaren 
sinemanın içindeydi; ama kendini, o sıralar adı 
bilinmeyen Martin Scorsese'nin Boxcar Beriha'sıyla 
kanıtladı. Bu filmdeki suç ortağı David Carradine'la 
(artık, Kil Bilrlerin Bill'i) birlikteliği perde dışında da 
sürdü ve Free/Özgür diye bir çocukları oldu. 

Bir ara Hollywood'un gündeminden düşen Hershey, 
Scorsese'nin The Last Temptation of Christında 
Maria Magdalena rolüyle Altın Küre adayı oldu. Bugün 
“ödüllü” bir oyuncu. | 
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TO LIVE AND DIE IN LA 


Yönetmen: William Friedkin 


Yapım Yılı: 1985 o Süresi: 114 Dakika 

To Live and Die in LA, son derece 
becerikli ama küstah ve kibirli bir gizli servis ajanının kirli dolapları çevresinde dönen sürükleyici bir polisiye. 
Bazı açılardan The French Connection'ı anımsatan filmde, benzeri bir at- 


mosfer bu kez Los Angeles'da kurulu- 


A PERFECT MURDER 


Yönetmen: Andrew Davis 


Yapım Yılı: 1998 o Süresi: 101 Dakika 
Karısının genç bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenen Stephen Taylor, aklında ayrıntılı bir planla adamın evine 
gider. Onun tüm geçmişini araştırmış 
ve çektiği hapis cezasına kadar her şeyi öğrenmiştir. Taylor adama karısını 

öldürmesi karşılığında 500 bin dolar 


“CEINTEASTİDOD. 


BRIDGES 
MADISON 
COUNTEY 


MERYE STREFP 


Yönetmen: Clint Eastwood 


Yapım Yılı: 1995 o Süresi: 128 Dakika 

Robert James Waller'ın romanından 
beyazperdeye uyarlanan The Bridges 
Of Madison County, sıradan bir ev 
kadınıyla gezgin bir fotoğrafçının aşklarını anlatıyor. lowa'ya Madison'daki ilginç köprülerin fotoğraflarını çekmek için gelen National Geographic 


SURVIVING PICASSO 


Yönetmen: James Ivory 


WWW. 


Yapım Yılı: 1996 o Süresi: 120 Dakika 
Usta yönetmen James Ivory'nin imzasını taşıyan ve Pablo Picasso'nun kadınlarla ilişkilerinden yola çıkarak ünlü ressamın hayatını yorumlayan Surviving Picasso'da başrolde Oscar'lı 
oyuncu Anthony Hopkins var. 
Özellikle 1944-54 yılları arasında Pi- 


THE BRIDGES OF MADISON COUNTY 


Oyuncular: William Petersen, Willem Dafoe, John Pankow, John Turturro. 


yor: Kaotik, kirli ve gürültülü. 

Gizli servis içinde her türlü pisliği çeviren ve dokunulmaz olduğuna inanan Eric Masters rolünde Willem Dafeo'yu izliyoruz. Ortağı Masters tarafından öldürülen genç polis rolündeyse William Petersen var. 


Oyuncular: Michael Douglas, Gwyneth Paltrow, Viggo Mortensen, David Suchet. 


para teklif eder ve anlaşırlar; ama bazı şeyler ters gidecek, işler beklenmedik şekilde karışacaktır. Başrolleri 
Michael Douglas ve Gwyneth Paltrow 
üstleniyor. Genç aşık rolünde de The 
Lord Of The Rings serisinin Aragorn'u Viggo Mortensen'ı izleyeceğiz. 


Oyuncular: Clint Eastwood, Meryl Streep, Annie Corley, Victor Slezak. 


fotoğrafçısı Robert Kincaid ile kocası 
ve çocukları şehir dışında olan Francesca Johnson turkulu bir ilişki yaşarlar. Topu topu dört gün süren bu aşk 
Francesca'da yıllardır bastırılmış bazı 
özlemleri açığa çıkarırken Kincaid de 
yersiz yurtsuz hayatıyla yüzleşecektir. 


Oyuncular: Anthony Hopkins, Natasha McElhone, Julianne Moore, Joss Ekland. 


casso ile aşk yaşayan ve ona Claude 
ile Paloma adında iki çocuk doğuran 
Françoise Gilot'nun anılarından yola 
çıkan film, sanatında zirveye çıkmış 
bir sanatçının özel hayatında yaşadığı 
fırtınaları ve yaşattığı acıları gözler 
önüne seriyor. 


LU CLINT EASTWOOD 


Kim derdi ki bir zamanlar Sergio Leone spagetti western'lerinin isimsiz adamı, polisiye sinemanın Dirty 
Harry si, maço film yıldızlarının ikonu Clint Eastwood gün 
gelip saygın bir yönetmen olacak? 

Onu sıradan bir kovboy/aksiyon yıldızı olarak izlemiş 
olanlar herhalde yıllar sonra Bird (1988) gibi kaliteli filmler 
yöneteceğini akıllarından bile geçirmemiştir. 

Eastwood, B-ilmlerle adım attığı sinemada şu anda 
önemli bir yere sahip. Son filmi Mystic River/Gizemli Nehir'in eleştirmen örgütlerinden, En İyi Film ile En İyi Yönetmen dahil çeşitli ödüller alması ve Altın Küre, SAG ve BAF- 
TA adayı olması da bunun kanıtı. 

Mystic River, gerilim baharatlı bir trajedi; ama Eastwood, 
: daha önce de insan hayatındaki çarpıcı olaylarla, karakter 
gelişimiyle ilgilenmişti. Meryl Streep'li The Bridges of Madison County de bunlardan biri. 


25 AYRI ÜLKEDE YAŞAYAN JULIANNE MOORE, 
JURASSIC PARK SAYESİNDE DÜNYACA TANINDI 


En meşhur MW dizilerinden Kaçak'ın beyazperde uyarlamasında, Harrison Ford'un doktor arkadaşını oynamıştı. Üç dakikalık bir performanstı; ama bu kadarı bile Steven Spielberg'in, 
dört yıl sonra denemeye dahi gerek görmeden onu The Lost 
World: Jurassic Park'a (1997) seçmesine yetti. Ancak o dönemde en çok sözü edilen rolü, mutlaka Robert Altman'ın 
Short Cuts'ındaki (burada, nedense, Sosyeteden İnsan Manzaraları diye oynamıştı) ressam Marian'dır. Moore bu rolle, yelpazesi geniş, yetkin bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladığı 
gibi, bir bölümde belden aşağısı çıplak oynayarak hayli sansasyona da yol açmıştı. 

Askeri hakim babanın kızı Moore, çocukluğuyla ilk gençliğini, 
dünyanın yirmi beşe yakın ayrı ülkesinde geçirdi. Rivayete göre 
o günlerdeki arkadaşları hâlâ ona mesajlar yolluyormuş. Dünya 
turunu Boston'da noktaladı, oyunculuk eğitimi aldı ve hemen 
New York'ta oyunculuk yapmaya başladı. 

Oradan televizyona, sonra sinemaya geçti. Adı meslek mensupları arasında biliniyordu; ama seyirciye gerçek anlamda ulaşabilmesi için Jurassic Park gerekti. Geçen yıl hem The Hours 
hem de Far Away from Heaven'la Oscar adayı olan Moore, halen sinemanın en iyi kadın oyuncularından biri. 
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Yönetmen: Sam Peckinpah 


Yapım Yılı: 1974 Süresi: 112 Dakika 

Sinemada şiddet denince akla gelen ilk 
isimlerden biri şüphesiz Sam Peckinpah. Şiddetin estetiğini kendine has 
üslubuyla beyazperdeye yansıtan usta 
yönetmen, en “kişisel? filmlerinden biri olarak kabul edilen Bri7g Me The 
Head Of Alfredo Garcia'da sivri bir 


EYE OF THE NEEDLE 


Yönetmen: Richard Marguand 


Yapım Yılı: 1981 Süresi: 111 Dakika 
Richard Marguand'ın Return Of The 
Jedi'dan hemen önce gerçekleştirdiği 
Eye Of The Needle baştan sona hareketli ve yüksek tempolu bir casus filmi. Fuhrer adına casusluk yapan Faber, savaşın en gerilimli günlerinde İngiltere'ye sızmayı başarır ve zaferin 


NEW ROSE HOTEL 


Yönetmen: Abel Ferrara 


Yapım Yılı: 1998 Süresi: 92 Dakika 
Cyberpunk'ın edebi ve felsefi babası 
olarak kabul edilen William Gibson'ın bir kısa öyküsünden uyarlanan 
New Rose Hotel, kült yönetmen Abel 
Ferrara'nın imzasını taşıyor. Teknolojinin bir numaralı oyun olduğu ve 

kimsenin kuralları takmadığı yeni bir 


DR. PHIBES RISES AGAIN 


Yönetmen: Robert Fuest 


OHİREÇ 
YA 


Hayri 
Sanda 


Yapım Yılı: 1972 o Süresi: 88 Dakika 
Daha önce CNBC-e ekranlarında izlediğimiz The Abominable Dr. Phibes 
adlı filmin devamı olarak çekilen Dr. 
Phibes Rises Again yine Robert Fuest'in imzasını taşıyor ve başrolde de 
yine Vincent Price var. 


m 
Tat Esa Beld 


KLM 


Film uzun süredir ölü olduğu sanılan 


BRING ME THE HEAD OF ALFREDO GARCIA 


Oyuncular: Warren Oates, Isela Vega, Gig Young, Robert Webber. 


kara mizah ile tedirgin edici bir sadiz- 
mi harmanlıyor. 

Zengin Meksikalı Emilio Fernandez 
kızını baştan çıkaran Alfredo Garcia'nın kellesi için yüklü bir ödül vadeder; ancak bir sorun vardır: Alfredo 
Garcia zaten ölmüştür. 


Oyuncular: Donald Sutherland, Kate Nelligan, lan Bannen, Christopher Cazenove. 


başlangıcı olarak kabul edilen Normandia Çıkartması'nın yapıldığı güne 
kadar da İngiltere'de kalmayı başarır. 
Harekatın Normandia'da gerçekleşeceğini öğrenir öğrenmez harekete geçen Faber'in önüne beklenmedik engeller çıkacaktır. 


Oyuncular: Christopher Walken, Willem Dafeo, Asia Argento, Yoshitaka Amano. 


dünyada geçen filmde çok önemli bir 
genetikçi olan Hiroshi'yi ele geçirmek 
üzere ayrıntılı bir plan yapan Fox ve 
X, adamı baştan çıkarması için Sandii 
ile anlaşırlar. 100 milyon dolar peşinde olan grup, beklemedikleri bir maceraya bulaşacaktır. 


Oyuncular: Vincent Price, Robert Ouarry, Peter Cushing. 


korkutucu doktorun yeniden canlanmasıyla başlıyor. Karısını diriltmenin 
yollarını arayan Phibes, bir kez daha 
cinayetlerine başlayacaktır. 

Filmin sonundaki Somewhere Over 
The Rainbow performansına özellikle 
dikkatinizi çekeriz. 


SAM PECKİNPAH 


MEYDAN OKUMA, YÜZLEŞME VE ÇATIŞMA SAM 
PECKINPAH'IN ANAHTAR KELİMELERİ 


Çıraklık dönemini Don Siegel'in yanında geçiren Sam Peckinpah'ın 
önemli filmlerinden The Wild Bunch'ın ilk 10 dakikasında 32 kişinin 
salonu terk ettiği söylenir; ama Peckinpah meslek hayatı, hatta bütün ömrü boyunca insanların gitmesine” alışkındı. Sakin sakin gitmeyenler de ya öfkeyle terk eder ya kovulur ya da kaçmaya zorlanırdı. 
Meydan okuma, yüzleşme ve çatışma Peckinpah'ın anahtar kelimeleriydi. 

Direnen, kaçmayan, oturan seyirciler ise sonunda kazançlı çıktı. 
Üstad 1979'da bir kalp krizi geçirse de emekliye ayrılmadı. Hatta Julian Lennon için ilk kez iki klip yaptı. Bir Stephen King uyarlaması hazırlarken 1984'te kalpten öldü. Bring Me the Head of Alfredo Garcia, 
şanına layık kanlı, tuhaf bir intikam hikâyesidir. 


P ANDLER / 


aŞ ane onda gibi coşkulu bir savaş karşırrland', klasik anlamda yakışıklı değildir. Hatta 
“uhaf yüz hatları ve 1.90'lık boyu, Kraliyet Dramatik Sanatlar Akacemisi'ne girmesini engellemişti. Neyse ki Kanadalı Donald ko- 
ay yılmayan türdendi, on yılını Londra tiyatrolarında geçirdi. Gece kulübündeki iki sarhoştan birini oynadığı ilk filminden yedi yıl 
sonra Altman'ın M*A*S*H'inde (1970), cerrah 
Hawkeye Pierce rolüyle yıldız oldu. Halen de öyle. 
Aktör babayla aktris annenin oğlu Kiefer, ilk 
filmi Max Dugan Returns'de babasıyla birlikte 
oynadığında 17 yaşındaydı. 1990 yapımı Fatliners'ın ardından rol arkadaşı Julia Roberts'la 
ağır bir aşk yaşadı. 
1990'ların sonunda meslek hayatı daha da 
hareketlendi. Sonra CNBC-e'de de izlediğimiz 
24 geldi. Kiefer Sutherland bu yıl Jack 
Baver rolüyle üçüncü kez Altın Küre 
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- MICROCOSMOS saat 20:00 


Yönetmen: Claude Nuridsnay, Marie Perennou 
Yapım Yılı: 1996 Oo Süresi: 72 Dakika 


Böcek deyip geçmeyin; Nuridsnay ve 
Perennou'nun imzasını taşıyan Microcosmos, özel bir kamera ekipmanıyla 
çekilmiş olağanüstü bir doğa belgeseli 
olmanın ötesinde, böceklerin dünyası- 


İMicrocosmeö$ na bambaşka bir gözle bakmanızı sağ- 
I 


BEMEUPLE HEREK RE Ra 
m : layacak çarpıcı bir film. Küçücük bö- 
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” LEMESSIE saat22:00 


© Yönetmen: William Klein 
» Oyuncular: Daniel Edinger, Sebastian Gutierrez 
© Yapım Yılı: 1999 Oo Süresi: 90 Dakika 


Belgesel filmlerin usta yönetmeni Wil- 


liam Klein'ın imzasını taşıyan film ünlü besteci Handel'in ölümsüz eseri 
Messiah üzerine ilginç bir müzikal 
belgesel. Geri planda müziği tutan 
Klein bir yandan da Las Vegas, New 
York, Los Angeles, Houston, Detroit, 


Yönetmen: Jean-Paul Rappenau 


Yapım Yılı: 1995 Süresi: 124 Dakika 

Cyrano De Bergerac adlı filmiyle büyük bir başarı kazanan Fransız yönetmen Jean Paul Rappenau, başrollerini 
Juliet Binoche ve Olivier Martinez'in 
oynadığı Le Hussard Sur Le Toit ile 
bir kez daha tarihi bir drama ile konuk oluyor ekranlara. 1832 yılında, 


© Yönetmen: John Huston 


: Yapım Yılı: 1961 Süresi: 124 Dakika 


Hollywood tarihinin en büyük yıldızları arasında yer alan Clark Gable ve 
Marilyn Monroe'nun son filmi olarak 
da bilinen The Misfits, büyük yönet 
men John Huston'ın imzasını taşıyor. 
Eski Batı'ya dair değerlerin yok olma- 


ya yüz tuttuğu bir dönemi aktaran 


ceklerin devasa canlılara, bir yapraktan süzülen minicik bir su damlasının 
okyanus dalgalarına dönüştüğü film, 
hem büyüklerin hem de küçüklerin 
doyumsuz bir zevk alacaklarına inandığımız bir yapım. Film hem teknik 
hem de sanatsal açıdan mükemmel. 


Moskova gibi kentlerde ve Fransa, İspanya gibi ülkelerde Hıristiyanlığın izlerini takip ediyor. 

Hıristiyanlığın 20. yüzyıldaki algılanmalarına ironik bir bakış getiren Le 
Messie, belgesel türünden keyif alanlar için iyi bir fırsat. 


Oyuncular: Juliette Binoche, Olivier Martinez, Isabelle Carre, François Cluzet. 


Napoleon'un düşüşünün ardından 
Avusturya'nın baskısını hisseden İtal- 
ya'da birçok kişi Fransa'ya kaçmaktadır. Bu kaçaklardan biri de Angelo 
Pardi adında genç bir askerdir. Fransa”da yayılan kolera salgını onun başına hiç beklemediği işler açacaktır. 


Oyuncular: Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, Thelma Ritter. 


The Misfits, usta yazar Arthur Millerin kaleminden çıkan bir film. 
Köpek maması yapılmaları için vahşi 
atları yakalayıp satan Gay Langland'in hiç tahmin etmediği bir gelişme olur ve karşısında bu plana şiddet- 
le karşı çıkan Roslyn'i bulur. 


UYGUNSUZLAR 


CLARK GABLE VE MARILYN MONROE'NUN SON FİLMLERİ OLAN 
THE MISFITS, HEM İKİ YILDIZINA HEM DE ESKİ BATI'YA HUSTON VE 
MILLER TARAFINDAN YAKILMIŞ BİR AĞIT. 


Devirlerinin üç büyük yıldızını bir araya getiren 
Ihe Misfits/Uygunsuzlar, ikisinin son filmi oldu. 
Clark Gabile, filmdeki atlı sahneleri dublöre bırakmayıp kendisi çekmekte israr etti ve kısa süre 

sonra “kalpten öldü”. 
Marilyn Monroe ise, bir 

yıl sonra intihar etti. 
The Misfits'in sonundaki sahne, ikisinin de beyazperdedeki son 
sahneleridir. 
Rosiyn, eve nasıl gideceklerini 
sorunca Gay 
ona 'o yıldızı izleyerek varacaklarını” 
söyler. 
John Huston'ın siyah /beyaz filmi aslında 
Marilyn Monroe'nun o 


sıralar evli olduğu Arthur Miller'in projesiydi. Yazar, 1957 yılında bir kısa hikâye yazmış, ilk karısını Marilyn Monroe uğruna boşamak üzere gittigi Reno kentinin onda uyandırdığı duyguları anlatmıştı. Ne var ki, projenin başında kocasına âşık 
olan Monroe, film çekildiği sırada Yves Montand'la ilişki kurmuştu. The Misfits'in mimarı Mil 
ler, sette 'bir kenarda oturan adam' olmaktan 
kurtulamadı. 

Monroe'nun daha önce The Asphalt Jungle'da 
birlikte çalıştığı için adı üzerinde ısrar ettiği John 
Huston ise, her seferinde sete geç gelen, herkesi cehennem sıcağında bekleten oyuncusuna 
karşı şaşılacak kadar sabırlıydı. Marilyn, kocasın- 
dan henüz boşanmış, kovboy Gay'e ilgi duyan 
Roslyn'i oynuyordu. Güzel ama kırılgan bir karakter çizmişti. Bir başka kovboy olan Perce (Montgomery Clift) ile pilot Guido da (Eli Wallach) ona 
tutulmuştu. Üçlü aynı zamanda, köpek maması 
yapılmak üzere vahşi atlar yakalıyordu. Gergin bir 
setti, kimse rahat değildi; ama o zamanlar başarısız bulunan film sonradan klasik olup çıktı. 

The Misfits, hem iki yıldızına, hem de eski Batı'ya Huston ve Miller tarafından yakılmış bir ağıt. 


YA 
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saat 20:00 


» # ©1963 


ROBERT HMAYA gi: 


me lie / Yönetmen: Ernest Thompson 


Yapım Yılı: 1989 Süresi: 96 Dakika 

1989 yapımı film dönemin en önemli 
genç yıldızlarını kadrosunda bulunduran duygusal bir gençlik komedisi. Or 
Golden Pond adlı ünlü tiyatro eseri- 
nin yazarı olarak ünlenen ve ilk yönetmenlik denemesini 1969 ile gerçekleştiren Pulitzer ödüllü Ernest Thomp- 


İKİ FİLM BİRDEN 


i Yönetmen: James Bridges 


Yapım Yılı: 1988 Süresi: 94 Dakika 

New York'ta 80'li yılların bir parodisini çizen ve American Psycho gibi romanlara öncülük eden Bright Lighis 
Big City, 1988 yılında The China 
Syndrome ve Urban Cowboy gibi 
filmlerin yönetmeni James Bridges tarafından beyazperdeye aktarıldı. 


© Yönetmen: Frank Kramer 


- Yapım Yılı: 1970 Süresi: 106 Dakika 

1969 yılında Lee Van Cleef'in canlandırdığı, attığını vuran ifadesiz yüzlü 
silahşor Sabata'nın ilk kez izleyiciyle 
buluştuğu Sabata filminin devamı olarak lanse edilen Adios Sabata, aslında 
ilk filmle pek fazla bir benzerlik taşımıyor. Bu kez başroldeki isim Yull 


Yönetmen: Frank Kramer 


Yapım Yılı: 1973 Süresi: 106 Dakika 

The Return Of Sabata, Sabata serisinin üçüncü ayağı. İlk filmde Lee Van 
Cleef'in, Yul 
Brynnertin canlandırdığı Sabata karakterini bu filmde bir kez daha Lee 
Van Cleef canlandırıyor. Bütün filmle- 


ikinci filmde ise 


rin yönetmeni olarak gördüğümüz 


ADIOS, SABATA saat 20:00 


Oyuncular: Robert Downey Jr., Kiefer Sutherland, Bruce Dern, Winona Ryder. 


son'ın imzasını taşıyan film, bir arkadaşı Vietnam'da ölen genç Scott'ın yaşadıklarını anlatıyor. Kendisi de askere gitme çağında olan Scott'ın savaş 
karşıtı görüş ve eylemleri aile içinde 
gerilime yol açacak, sadece annesi onu 
anlamaya çalışacaktır. 


Oyuncular: Michael J. Fox, Kiefer Sutherland, Phoebe Cates, Swoosie Kuriz. 


New York'a taşınan ve büyük şehirdeki zorlu rekabete ayak uydurmak 
isterken içki ve uyuşturucunun pençesine düşen Jamie Conway rolünde 
Michael J. Fox başarılı bir kompozisyon çiziyor. 2Pten tanıdığımız Kiefer 
Sutherland de filmin kadrosunda. 


© Oyuncular: Yull Brynner, Dean Reed, Joseph P. Persaud 


Brynner üstelik. Kiralık silahşor Sabata, alın bulmak umuduyla Meksika'ya doğru yola çıkar. 

Juerz'in devrimcileriyle karşılaşan Sabata, onların asıl motivasyonunun 
milliyetçilikten ziyade “zengin olmak” 
olduğunu anlayacaktır. 


Oyuncular: Lee Van Cleef, Reiner Schöne, Annabella Incontrera. 


Frank Kramer ise aslında İtalyan yönetmen Gianfranco Parolini'den başkası değil. Binici olarak gösteriler yapuğı sirkle küçük bir Texas kasabasına 
gelen Sabata burada kendisine 5 bin 
dolar borcu olan bir adamla karşılaşır 
ve kasabada kalmaya karar verir. 


ROBERT DOWNEY JR. 


KİMİNE GÖRE KENDİ KUŞAĞININ EN İYİ AKTÖRÜ 
OLARAK GÖRÜLEN ROBERT DOWNEY JR'IN 


BAŞI DERTTEN KURTULMUYOR 


Kendi kuşağının en iyi aktörü olduğuna inananlar var. Yeraltı filmleri yönetmeni Robert 
Downey'in oğlu, ilk kez beş yaşındayken babasının filmi Pound'da (1970) bir köpek yavrusunu oynadı. 

Attenborough'un Chaplin'i ile kendini gösterdi. Oscar, Altın Küre ve BAFTA'ya aday ol 
du. 1996'da uyuşturucu nedeniyle tutuklandı, arkası da geldi. Son seferinde üç filmi 

gösterime girerken üç yıl yedi. 

Ally McBeal'daki Larry Paul rolüyle 
2000'de Altın Küre aldı; ama sonra yi- 
:ne hapse girdi. Hayranlarının azimli 
, kampanyası sonucu özgürlüğüne 
kavuştu. Bu yıl Soderbergh, Kar 
Wai ve Antonioni'nin yönetecekleri 

erotik dram Eros'ta oynayacak. 


WINONA RYDER 


ÇOCUKLUĞUNDAN İTİBAREN 'FARKLI' 
BİRİYDİ; HİPPİLERİN ARASINDA DOĞDU, 
OKUL YERİNE EVDE EĞİTİM ALDI 


Doğduğu kentin adını alan Winona Ryder, komün halinde yaşayan hippilerin çocuğu, LSD guru'su Timothy Leary'nin vaftiz kızıydı. Kocaman gözlü, porselen tenli Winona, androjen görünüşü 
yüzünden okulda hırpalanınca evde eğitim gördü. (Gene de, kardeşleri Sunyata, Jubal ve Uri'den iyi durumda sayılabilir.) 

On bir yaşında oyunculuk eğitimine başladı. Bir yıl sonra da | 
soyadını (Horowitz) değiştirip, ilk filmi Lucas'ta oynadı. Başrollerini Christian Slater'la paylaştığı tedirgin edici Heathers'la, kendine genç ve sağlam bir hayran kitlesi edindi. 

Winona Ryder hem her yerde, hem hiçbir yerde gibidir. Pek 
çok önemli filmde oynasa da, sessiz ve derinden gider. Starlık 
mertebesine, Beetlejuice/Beterböcek'le erişti. Hollywood'un 
seçkin aktörleriyle kurduğu ilişkilerin altında belki de masumseksi havası yatıyordur. Johnny Depp üç yıl süreyle kolunda 'Forever Winona- Daima Winona' yazan bir dövme taşımıştı. 
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A FISH CALLED WANDA 
Yönetmen: Charles Crichton 
Oyuncular: John Cleese, 
Jamie Lee Curtis, 

Kevin Kline, Michael Palin 
Yapım Yılı: 1986 

1 Şubat, Saat 22:00 


THE BUTTERFLY'S TONGUE 
Yönetmen: Jose Luis Cuerda 
Oyuncular: Fernando Fernan 
Gomez, Manuel Lozano, 
Uxia Blanco. 

Yapım Yılı: 2000 

2 Şubat, Saat 22:00 


ALICE'S RESTAURANT 
Yönetmen: Arthur Penn 
Oyuncular: Arlo Guthrie, 

Pat Guinn, James Broderick, 
Michael McClanathan. 
Yapım Yılı: 1969 

3 Şubat, Saat 22:00 


EPA 


HIDDEN AGENDA 


Yönetmen: Ken Loach 
Oyuncular: Frances 
McDormand, Brian Cox, 
Brad Dourif, Mai Zetterling. 
Yapım Yılı: 1990 

4 Şubat, Saat 22:00 


VAMPİR 
GECELERİ 


BAYRAM BOYUNCA 
GECEYARISINDAN İTİBAREN 
VAMPİR AVI BAŞLIYOR. 

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER VE 
ANGEL, TEKRAR BÖLÜMLERİYLE 


HER GECE CNBC-e'DE 


Pazar günleri yayınlanan B:4ffy The 
Vampire Slayer ve Angel bayram boyunca 
yine aynı günlerde ve peş peşe ekranlarınızda 
olacak. 

1 Şubat saat 24.00'ten itibaren başlayacak 
Vampir Geceleri, bayram boyunca sürecek. 
(Tekrar bölümlerinden oluşacak Vampir 
Geceleri'nin ardından Pazar günü saat 20.00 
ve 21.00'de iki dizinin normal yayınları 
devam edecek.) 

Bilenler biliyor ama biz,bir kez daha 
hatırlatalım. Geçmişinde korkunç suçlar 
bulunan Angel, insani bir ruha sahip, vicdanı 
olan bir vampir. Buffy de dünyayı 
vampirlerden korumak için seçilmiş bir 
vampir avcısı. 


BAYRAM EKRAN 1.GÜN | BAYRAM EKRANI (o 2. GÜNİ BAYRAMEKRANI o 3.GÜN AYRAM EKRANI o 4.GÜN 


18:00 | THESIMPSONS i THESIMPSONS THE SIMPSONS | 
A ay 
18:30 | MALCOLMIN THEMİDDLE | MALCOLM IN THE MIDDLE ALCOLM IN THE MIDDLE MALCOLM IN THE MIDDLE 


19:00 | SCRUBS SCRUBS SCRUBS SCRUBS 

19:30 | COUPLING COUPLING > COUPLING COUPLING 

20:00 | 24(2BÖLÜM PEŞ PEŞE) 24(2X1) 24 (2 BÖLÜM PEŞ PEŞE) 24 (2 BÖLÜM PEŞ PEŞE) 
22:00 | AFISH CALLED WANDA THE BUTTERFLY'S TONGUE ALICE'S RESTAURANT HIDDEN AGENDA 
24:00 | BUFPY A , | BUFV BUFF ; BUFFV 

01:00 | ANGEL 1 ANGEL ANGEL ANGEL 


CNBC-e Dergi'ye 


abone olun 


12 ay için 


12.000-000 TL yerine 
10.000.000 TLödeyin, 
her ay adresinize 
teslim edelim 


© Abone Hattı 
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AAAHHI!!! 
SPONGEBOB THE WILD as told by . & 
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SOUAREPANTS MONSTERS THORNBERRYS GINGER p e t e 
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SEINFELD SELINFELD SELNFELD SELNFELD SEİNFELD 
FRASIER 
DHARMA ŞE 
ACCORDING : 
TO JIM SCRUBS & 3 


GREG 


THE AWFUL 
TRUTH 


BOSTON 


PUBLIC nike. 


BOOMTOWN 


FİLM 
BİRDEN 


DÜNYA KOMEDİ USTALARA GİŞE MACERA 
SİNEMASI FİLMLERİ SAYGI FİLMLERİ GERİLİM 


vi 


Sese hafta İçi hergün 20:00 


SElNFELD GEMİDE İSYAN! 


SENFELD'İN DVD FORMATINDA Seinfeld'in dört ana karakterinden üçü, Kramer (Micha- 
PİYASAYA SÜRÜLMESİ el Richards), George (Jason Alexander) ve Elaine (Julia 


Louis-Dreyfus), dizinin DVD formatında piyasaya sürül- 


GÜNDEMDE. OYSA ÜÇ ÖNEMLİ mesini boykot etme kararı aldı. Üç ünlü oyuncu, Sein- 
KARAKTER KRAMER, GEORGE VE feldin DVD'sinde yer almak üzere röportaj vermeyecekle- 
ELAINE, KAPTANA KARSI İSYAN rini ve herhangi bir şekilde bu projeye dahil olmayacakla- 


N rını açıkladı. 
BAYRAĞINI AÇTI: Yaşanan sorunun kaynağında, DVD dağıtımını yapa- 
“PARA YOKSA, cak şirketin üç oyuncuya sadece “güncel röportajlar karşı- 
BİZ DE YOKUZ!" lığında? ücret ödemeyi önerip, sarılan DVD'ler üzerinden 


pay vermeyeceğini açıklaması yatıyor. Kramer, George ve 
Elaine'nin bu durum karşısında yanıtları ise oldukça net: 
“Bu şartlarda başka insanların zengin olmasına niçin katkı sağlayalım ki?” 
Projenin yaratıcısı ve ana karakteri 
Jerry Seinfeld'in görüşünü açıklayan 
sözcüsü aktörün üç rol arkadaşının 
tavrından dolayı düşkırıklığı yaşadığınr söyleyerek şu açıklamayı yaptı: 


JERRY'DEN AÇIKLAMA 

£ “Jerry, rol arkadaşlarına 

x sonsuz saygı duyuyor. Diğer 
oyuncular, yazarlar ve yapımcıların röportajlarına da yer 

verilecek DVD projesinin bir parçası olacaklarını umuyor. New York 

dönüşünde üç oyuncuyla konuşup, fikirlerini değiştirmeye çalışacak.” 

Genel kanı, boykotçu üç oyuncu 
> katılmadığı takdirde ortaya çıkacak 
DVD'nin “eksik kalacağı”. “DVD'ye 
sadece Seinfeld bölümlerini koyarsak 
bu durum insanları mutlu etmeyecek” diyen Columbia TriStar, Home 
Entertainment Başkan Yardımcısı 
Fritz Friedman kendilerinden “özel 
bir çalışma” beklediğinin farkında 
olduklarını söylüyor. 

Seinfeld'in ilk sezon DVD'sinin 
Aralık 2004'te tamamlanması 
planlanıyor ve proje 9 sezonu da 
kapsıyor. Tabii sular durulur ve 
işler yoluna girerse... 


hafta içi hergün 19:30 


THE MUPPET SHOW 


JIM HENSON, DÜNYANIN EN ÜNLÜ KUKLACILARINDAN BİRİYDİ. YARATTIĞI 
MUPPETLAR KUKLA DÜNYASINDA BİR DEVRİM YARATTI. BU DEVRİMİN 
GELİŞTİĞİ EV YAKLAŞIK 14 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARTILDI 


The Muppet Show'un yaratıcısı 
Jim Henson'ın beklenmedik ölümünden 13 yıl sonra, Manhattan'da ofis 
olarak da kullandığı evi, kurduğu şirket tarafından satışa çıkartıldı. 

Jim Henson Şirketi 1929 yılında 
bir bankacı için inşaa edilmiş ev için 
13.9 milyon dolar fiyat biçti. Satış 
kararının temelinde şirketin, işlerinin 
birçoğunu California'ya taşıması ve 
Manhattan'ın uzak kalması yattığı 
söyleniyor. 

The Muppet Show'un yaratıldığı 
evin akıbeti yakında belli olacak. Şirket binası olarak kullanılabilecek yapının ufak bir revizyonla küçük bir 
malikaneye de çevrilebileceği belirtiliyor. 


JIM HENSON KİMDİR? 

Jim Henson'ın kuklaları televizyon 
için tasarlayarak elde ettiği ilk büyük 
başarı Jimmy Dean Show için yarattığı Rowlf #he Dog adlı karakter sayesinde gerçekleşti. Bu işten elde ettiği kazanç Jim'e ev hayvanları üzerine 
hazırlayacağı bir proje için sermaye 


oldu. En İyi Kısa Film dalında Oscar'a aday gösterilen bu “garip” yapımın ardından Jim Henson, 1969'da 
eğitim programları arasında bir *devrim” olarak kabul edilen Sıssam Sokağı'nı yarattı. 

Henson “çocuk programları yapımcısı” klişesinden kurtulmak için 
bir süre Saturday Night Live için çalışsa da ne tarzı ne de yaratıcı ekibi 
bu zorlamaya uzun süre dayanamadı. Bu durum, ünlü kuklacıyı, benzer 
olsa bile Szssam Sokağr'ndan daha 
sofistike bir yapım aramaya itti. 9onunda yine alışılmışın dışında bir 
proje üretmeyi başardı ve yeni proje 
The Muppet Show 1976'da hayata 
geçirildi. Başlarda bir yandan rating Jim Henson'ın Manhattan'da 


kavgaları içinde ayakta kalmak, di- ofis olarak da kullandığı evi, 
kendi kurduğu şirket tarafından 


ğer yandan konuk oyuncu bulmak 
” ği satışa çıkartıldı. 


için uğraş verilse de kısa sürede televizyon tarihinin en çok izlenen ya- 


pımı olmayı başardı. 
Aradan geçen 30 yıla 
yakın zamanın ardından hâlâ da izlenmeyi 
başarabilmekte. 


VA 


SNRER her pazartesi 21: e 
, <A 5 Ş / 


DİZİLER 


BOSTON 


-BU OKULDA HER ŞEY HAYATTAKİ GİBİ GELEK. ÖĞRETMENLER DE 
TÜM GERÇEKLİĞİYLE SERGİLENİYOR. HATALARI, SEVİNÇLER, 
HÜZÜNLERİ VE SAÇMALAMALARIYLA... IRKÇI ÖĞRETMEN 
LİPSCHULTZ'UN SHAKESPEARE YORUMU SİZE FİKİR VERECEKTİR 


Boston Public'te öğrenciler kadar öğretmenlerin 
de *hata yapabildikleri? tüm doğallığıyla resmediliyor. İşte Winslow Lisesi'nde sıradan bir gün ve sıradan bir ders saati. 

Sınıfta, aslında öğrenci olan; ihtiyaç nedeniyle alt 
sınıflara öğretmenlik yapan Lisa ve yaş itibariyle 
çoktan emekli olması gerekse de bir türlü *gönderilemeyen' ırkçı ihtiyar Harvey Lipschuliz var. 

Dersin konusu dünya edebiyatının köşe taşların- 
dan Shakespeare. Tüm öğrenciler şaşkınlık içinde 
Harvey Lipschultz'u dinlemekte. 

Neden mi? Onu dinleyin ve siz karar verin... 


Lipschuliz: O adam bir sahtekar. 

Lisa: Shakespeare mi? 

Lipschultz: Gözlerinde büyüttükleri kadar yok. 
Ayrıca aklını seksle bozmuş. 

Bir Öğrenci: Siz herkesin aklını seksle bozduğunu 
düşünürsunuz. 

Lipschultz: Bir Yaz Dönümü Rüyası iğrenç. Romeo ve Juliet de öyle. 

Bir Öğrenci: Romeo ve Juliet mi? Nasıl olur da 
Romeo ve Juliet... 

(Öğrencinin sözünü keserek devam eder.) 

Lipschuliz: Mercury'nin her sözü iğrenç. 

Lisa: Sanırım Mercutio demek istediniz. 

Lipschuliz: Her neyse... Bakın Shakespeare'in 
yazdıklarının çoğu iyi. Hatta bazıları harika; ama 
bazıları da süprüntü. Aradan yüz yıl geçsin hâlâ hatırlanan her söze deha ürünü gözüyle bakarız. Size 
şunu sorayım. Gerçek dünyaya çıktığınızda Shakespeare ne işinize yarayacak? Sözlerinden alıntı yapabildiğiniz için bankada daha iyi bir iş mi bulacaksınız? Oedipus'u okumuş olmanız Wall Street'tekilerin umrunda mı sanıyorsunuz? 

Lisa: O Sofokles'indi. 

Lipschultz: Her neyse! İnsanların Shakespeare 
okumasının tek nedeni Shakespeare'i bildikleri için 
ortalıkta, başkalarından daha zekiymişler gibi yaparak dolaşmak istemeleridir. Kibirliliktir bu. Kibirli 
züppeler olacaksanız İngiltere'ye gidin. İngilizler 
Shakespeare'e bayılır. Orada cinsel açıdan dejenere 
olmuş bir sürü sapık yaşar. 


Öğrencilerin şaşkın bakışları arasında ders sona 
erer. Lisa, Lipschultz'u okul müdürü Steven Harper'a şikayet eder. Harper, Lipschultz'u odasına çagırdığında Shakespeare tartışmasının ikinci perdesi 
başlar. (İkinci perde bir sonraki sayıda.) 


her pazartesi 20:30 


MALCOLM IN 
THE MIDDLE 


© Valcolm ve ailesinin soyadı ne? 

Dizi boyunca soyadı hiç kullanılmadı. Malcolm 
in the Middle yaratıcılarından Linwood 
Boomer'a göre bu durum aileyi herhangi bir 
etnik grupla ilişkilendirmemek için yapılmış bir 
seçim. (Diğer yandan pilot senaryonun yazılımı 
sırasında ailenin soyadı olarak Wilkerson 
kullanılmıştı. Fox'un ilk basın kitlerinde de bu 
bilgi yer alıyor. Bir başka ayrıntı da yine pilot 
bölümde Francis'in askeri okulda giydiği 
üniformanın üzerinde Wilkerson yazması.) 

© Malcolm ve ailesi nerede yaşıyor? 

1. ve 2. sezon boyunca Francis, “hayali” Marlin 
Akademi'sinin bulunduğu Alabama'da yaşadı. 
Ailenin geri kalanına gelince... Bu da dizinin 
bilinmeyenleri arasında. Elimizdeki tek bilgi 
Francis'in öğrenci olduğu Marlin Akademisi'ne 
(Alabama) yaklaşık sekiz saatlik uzaklıkta 
yaşadıkları. (Dizinin çekimleri Los Angeles 
yakınındaki Studio City'de yapıldığı için dizi 
boyunca görünen otomobillerde California 
plakaları bulunuyor.) 


te 
ŞAR her salı 21:00 


24 ŞUBAT 


Coupling! Büyük sözlerin, öğretilerin dizisi! 

Yeni yılın ilk sayısında Steve'in, dünyanın bütün 
erkekleri adına 'kırlentlerin anlamsızlığı? üzerine 
yaptığı muhteşem konuşmayı yayınlamıştık. 

Şimdi sırada kadınların sözcüsü Susan var. 


AYRILIĞIN ARDINDAN 

Steve ve Susan ayrılır. Her ikisi de ayrılığın sancılı dönemini en yakın arkadaşlarıyla birlikte atlatma- 
ya çalışmaktadır. Jeff ve Patrick, Steve'i rahatlatmak 
için kadınların soyunarak dans ettikleri bir bara götürürler; kendi deyimleriyle “kadınların mabedine*. 
Üst üste içilen biralarla birlikte Steve'in gerginliği 
azalır, eğlenceli bir gece başlar. 

Aynı saatlerde Sally ve Jane de Susan'la birliktedir. Onların da tek derdi vardır: Sevgilisinden ayrılan arkadaşlarına yardım etmek. Bir süre sonra onlar da dışarı çıkmaya karar verir ve Susanı rahatlatmak için Sally'nin güzellik salonuna götürürler; kendi deyimleriyle “kadınların mabedine”. 

Susan gergindir. 

Aklı, barda olduğunu tahmin ettiği Steve'dedir. 

Kısa bir süre sonra dayanamaz ve konuşmaya 
başlar. Söz, erkeklere gelir ve... 

..Susan der ki: 


SUSAN”IN “TARİHİ KONUŞMASI” 

“Genelleme yapmak istemiyorum; ama erkekler 
pisliktir! Onlar insan ırkının tek kusurlu cinsiyetidir. Kimin onlara ihtiyacı var ki? Peki onları elde 
tutmak neden bu kadar zor? 

Dünya nüfusunu arttırmak gibi genetik bir mecburiyet olmasa biriyle çıkmalarının bile mümkün olmadığının farkındalar mı sizce? Stres yapmayın kızlar; ama bunlardan biriyle yatmazsanız insanoğlu 
perdeyi kapatacak. 

Buna şantaj derler! 

Erkeklerden bile daha korkunç olan şey ne biliyor 
musunuz? Biz onlardan da korkuncuz. Getirdiğiniz 
o kitaplar , bu dergiler... Sayfalarca “erkekler pislikür zırvaları ve “onları oral seksle uyandırın? yazıları. Tutarsızlığı bir tek ben mi görebiliyorum? Bu 
zellik salonları da... Tanrı aşkına “sakın gi 
mizi görmesinler? ve sadece “sonucun 
sınlar” diye!” 

(Noi: Gecenin son 
Susan ve St 


İSEZON FİNALİ 


ACCORDING 
TO J | M her salı 20:30 


DİZİ MÜZİKLERİNİN KİME AİT 
OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 
İŞTE SORUNUN SÜRPRİZ YANITI 


Jim Belushi hakkında bilinmesi gereken ilk 
şey onun bir “sanatçı” olduğudur. Bir aktör, komedyen ya da şarkıcı değil; tümüyle bir sanatçı. 
Birden çok sanat dalında geliştirdiği becerilerini 
tek potada eritip ortaya nitelikli bir performans 
çıkartabilen bir sanatçı! 

Canlı eğlence programları Second City ve Saturday Night Live'dan About Last Night, K-9, 
Mr. Destiny, Return to Me ve son olarak 
CNBC-e'de de izlediğimiz According to Jim'e 
uzanan IV yapımları... : 

İşte Jim Belushi hakkında önemli bir ayrıntı- 
dan söz etmenin tam zamanı. Sacred Hearts adlı müzik grubuyla birlikte dizinin müziklerini 
yazan ve çalan kişi de Belushi'den başkası değil. 
Sacred Hearts'ın tanıtımını gelecek sayılara 
sizleri e to Jim” izlerken e 


DİZİLER 


“ie 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


her çarşamba 20:30 


FRASIER KAZANDIĞI 31 EMMY ÖDÜLÜ'NÜN ARDINDAN ABD'DE SONA 
ERİYOR, 11 YILLIK TERAPİ BİTTİ. CNBC-e'DE İSE DEVAM EDİYOR 


NBC'den yapılan açıklamada Frasier'ın 11. sezonun tamamlanmasının ardından yeni bölümlerin 
çekilmeyeceği duyuruldu. 250'yi aşkın bölümü ve 
kazandığı 31 Emmy Ödülü'yle TV tarihine geçen 
Frasier, ABD'de Salı gecelerinin en güçlü yapımlarından biriydi. 

Dizinin ana karakterini canlandıran Kelsey 
Grammer, oyuncu ve teknik ekibin geçen sezonun 
sonunda “veda etmeye” karar verdiklerini hatırlatıp 
“Hoşçakal demenin zamanı gelmişti” diyor. 

Detaylar netleşmemiş olmakla birlikte finalin bir 
saatlik özel bir bölüm olarak çekilmesi planlanıyor. 
Devamı çekilmemesi noktasında net bir karara varıldığı için 11 yılın ardından dizi hayranlarını düş 
kırıklığına uğratmayacak “gerçek bir final” hazırlığı 
başlamış durumda. 


Finalin bir “rüya bölümü” olmayacağı, konuk 
oyuncularla desteklenmeyeceği; tüm karakterlerin 
kendilerini gösterebileceği “gerçekten komik” bir 
vedanın hazırlanacağı yapılan açıklamalar arasında. 

Dizide Frasier'in babası Martini canlandıran 
John Mahoney “Her bölümde bir ana, bir de ikincil 
öykü planı hazırlanıyordu ki bu da 480'den fazla 
öykü eder” dedikten sonra Frasier'ın 11 yıllık başarısını şöyle özetliyor: 

“Shakespeare ya da Arthur Miller'ın bile bizim 
yaptığımız gibi 480 öykü yazabileceğini düşünmüyorum.” 

Frasier'n sona ermesiyle birlikte Kelsey Grammer da 1984'te Cheers adlı dizide canlandırmaya 
başladığı psikiyatr Frasier Crane rolüne 20 yılın 


ardından veda etmiş olacak. 


THE AWFUL TRUTH Tw 


MİCHAEL MOORE, 'ARABISTANLI GEORGE' OLARAK ADLANDIRDIĞI 
GEORGE W. BUSH'UN BİR KEZ DAHA SEÇILMEMESİ İÇİN KOLLARI SIVADI 


“Size bir ülkeden bahsetmek istiyorum. Öyle bir Her geçen gün hükümet karşıtı muhalif söylemiülke ki bu, tüm gezegende başka bir eşi yok. nin dozunu artıran Moore, Arabistanlı George ola- 
Eminim büyük bir çoğunluğunuz orada yaşamak o tak adlandırdığı George W. Bush'u hedef almış duisterdiniz. Burası çok özgür, özgürleştirilmiş ve öz orumda. Bush'un bir kez daha seçilmemesi için her 


gür düşünen bir ülke. İnsanları savaşmak düşüncesinden nefret ediyor. Erkeklerinin büyük bir çoğun- yar s1 NEMYORK TİMES BESTSELLER g7, 


luğu hiçbir askerlik hizmetinde bır b El 
lunmadı ve şimdi de gönüllü yazıl- 


mak için yarış etmiyorlar. Silahlar- £ 
dan iğreniyor ve kişisel ateşli silahların kullanımının kısıtlanması /N 
için ellerinden gelen her şeyi yapı- « 
yorlar. i 

Vatandaşları sendikaların ve 
işçi haklarının güçlü destekleyicileri. Büyük şirketlerin işe yaramadığına inanıyor ve hiçbirine & 
güvenmiyorlar... ğ 

..Bu ülke o kadar solda ki vatandaşlarının 90 80'i evrensel sağlık 
brogramına, üniversite ve kolejlerin- 
de ırk çeşitliliğine inanıyor. Peki bu 
sözünü ettiğim ütopya, bu liberal-solcu, barışçı ve ağaçseverlerin ülkesi neresi (ve sizi oraya nasıl hemen ulaştırabilirim)? 

İsveç mi? Tibet mi? Ay mı? 

Hayır Ay'a gitmenize gerek ini) çünkü zaten orada yaşıyorsunuz. Benim sözünü ettiğim bu cennet ülke Amerika 
Birleşik Devletleri elbette.” 


ABD BAŞKANI'NA SAVAŞ AÇTI 
Sivri muhalif tarzına aşina olanların şeyi yapmaya kararlı görünen Moore, geçen yıldan 
eline geçen tüm vergi iadesini harcamaya gönüllü. 


Bush'u alt etmeyi başaran adaya yasal sınırların izin 


hemen tahmin edeceği gibi, yukarıdaki 
satırlar Michael Moore'un Dude Where's My Cowntry? (Zevzek, Benim Ülkem Nerede?) adlı kitabından yapıl- 


verdiği en büyük bağışı yapacağını söyleyen Moore, 
halka da Cumhuriyetçiler'i *silecek* adayları destekmış alıntılar. Bu *cennet ülkeye” ulaşma- leme çağrısında bulunuyor. Kitabı, internet sitesi ve 
nın tek yolunun “Başkan Bush'tan kurtulmak” oldu- O programları yoluyla da fikrini “bir tür kampanyaya” 
gunu savunan Michael Moore'un kitabından... dönüştürmüş durumda. (Wwww.michaelmoore.com) 


(0 
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Daha önce ekranlarda yayınlanan Chicago Hope, 
ER e sayısız benzerlerinin aksine Scrxbs, hastane 
oridorlarına gözyaşı ve hastalıktan ziyade kahkasokuyor. Tıp dünyasının komik taraflarını 
üne seren dizi gerek genç oyuncuları, ge- 


SEZON FİNALİ. - 


SCRUBS 


“HASTANE DİZİLERİNİN ÇOĞUNDA HÜZÜN HAKİMDİR, SACRET HEART 
© HASTANESİ'NİN KORİDORLARI İSE KAHKAHAYLA ÇINLIYOR 


sında kendisine ön sıralarda yer buldu bile. 

İşte Serwbs hakkında bazı ayrıntılar ve bir portre: 
Sacred Heart Hastanesi'nin adı, dizinin yazarı 

Bill Lawrence'in karısı Christa Miller'ın okulunun 

adından alınmış. 

2001 yılında sezon finalinin tanıtımları 24 dizisi- 


nin tanıtımları “tiye alınarak” gerçekleştirilmiş. 

Yayıncı şebeke dizi için eski, kullanılmayan bir 
hastane satın alıp iki katını Sermwbs'a ayırmış. Diğer 
katlarda başka şovlar için setler ve ofisler var. 

Dizinin İspanyolca dublajlı yayınında hemşire 
Carla Espinosa annesiyle Portekizce konuşuyor. 
Orijinal dilde yayında ise aynı ikili İspanyolca konuşuyor. 

İlk sezon bölümlerinin jeneriğinde elden ele geçirilen göğüs röntgeni son planda “ters olarak? asılıyor (Kalp silueti sağ tarafta kalacak şekilde). İkinci 
sezonda bu hata düzeltiliyor. 

Serubs'ın ABD'deki ilk gösterim tarihi 25 Eylül 
2001 olarak planlanmıştı; ama 11 Eylül felaketi ve 
televizyonların bu olaya ayırdıkları geniş zaman 
yüzünden çıkış tarihi 2 Ekim'e kaydırıldı. 


BİR PORTRE 
DONALD FAISON 
Neden oyuncu olmak istedin? 
Çocukken en sevdiğim film Siar 
Warstu. Hâlâ da öyle. Han 
Solo'nun yerinde olmak ve 
Millenium Falcon'u uçurmak isterdim ve işin doğ- 


rusu hayatım boyunca 
Millenium Falcon gibi 
muhteşem bir şeyi uçurmama imkanı yok. Tabii 
video oyunları ya da 
oyunculuk hariç. O yüzden 
aktör olmaya karar verdim; 
belki günün birinde böyle bir rol 
oynar tutkumu gerçekleştiririm diye. 


Eğlenmek için ne yaparsın? 

Paintball. Eğlenmek için paintball oynarım. Bir de 
çizgi film animasyonlara sardım; ama bu şimdilik 
bir hobi, üstünde çalışılması gereken bir şey. 


Kendini iki yıl sonra nerede görüyorsun? 

Umarım başarılı bir aktör olarak devam ederim. 
Bunun için dua ediyorum ve daha başka işlere de 
dalmak istiyorum: Yönetmenlik, yapımcılık gibi. 
Bir de tabii içinde yetiştiğim topluma borcumu ödemek isterim. Çocuklar için kendi adıma bir hayır 
kurumu açmak istiyorum. 


DİZİLER. 


TğE GÜ 


“NICK FALLIN YAŞAMLA ARASINDAKİ HEYECAN yi 
İLİŞKİSİNİ KAYBETMİŞ, SONRA DA ONU TEKRAR. 
YAKALAMAYA ÇALIŞAN BİR KARAKTER. 
ONUN GİBİ BİRİ OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM” 


The Guardian'da ana karakter olar Nick Fallin rolünü nasıl kazandınız? 

CBS'in başkanı senaryo eşliğinde teklifini sundu. 
Okuduğumda çok sevdim ve kabul ettim. 

Nick Fallin nasıl biri? Simon Baker ve Nick Fallin 
arasında benzerlikler var mı? 

Yaşamla arasındaki heyecan ilişkisini kaybetmiş, 
sonra da onu tekrar yakalamaya çalışan bir karakter. Onun gibi biri olduğumu söyleyemem. 

Sette yönetmenin beklentisini karşılamak adına dogaçlama yapıyor musunuz yoksa sadece söyleneni 
mi uyguluyorsunuz? 

Her ikisi de geçerli. Ev ödevinizi çalışmak zorundasınız; ama yaratıcılık kanallarınız da açık olmalı. 


“DUYDUĞUN HİÇBİR ŞEYE İNANMA, 
OKUDUKLARININ SADECE YARISINA 
İNAN VE KENDİNLE DALGA 

GEÇMESİNİ ÖĞREN” SIMON BAKER 


Nick Fallin karakterini canlandırmanızın kariyerinizdeki önemi nedir? 

Birçok kapının açılmasını sağladı. 

Gençliğinizde idolünüz olan oyuncular kimlerdi? 
Oyuncu olmaya o yıllarda mı karar vermiştiniz? 
Her zaman oyuncu olmak istediğimi biliyordum. 
Dustin Hoffman, Steve McOucen, Gene Hackman, 
Robert Redford, Ben Kingsley, Anthony Hopkins 
ve Russell Crowe'un çok iyi oyuncular oldukları 
apaçık ortada. 

Yıldız olmanın ve şöhretin etkileriyle nasıl başediyorsunuz? Örneğin People Magazine tarafından 
Hollywood'daki en yakışıklı erkeklerden biri olarak seçilmiş olmak size ne hissetiriyor? 

Felsetem şu: Duyduğun hiçbir şeye inanma, okuduklarının sadece yarısına inan ve kendinle dalga 
geçmesini öğren. 

Siz dahil, Russell Crowe, Guy Pearce ve James 
Cromwell gibi Avustralyalı oyuncular ABD'de gerek performans, gerek ticari açıdan başarılara imza 
atıyor. Avustralya yapımları da uluslararası arena- 
da benzer bir patlama yaratabiliyor mu? 

Hayır, böyle bir patlama yaşanmıyor. Bu yıldızlar 
“Avustralyalı? olarak değil, ABD'li olarak arenaya 
çıkmış durumda. Avustralya yapımları da başarılı 
oluyor; ama oyuncuların yakaladığı patlama gibi 
bir başarı değil bu. Niçin değil derseniz, Avustralya 
sinema ürünlerini harekete geçirecek yeterli altyapı- 
ya sahip değil. 


DHARMA & 


her cuma 20:30 


ŞUBAT AYINDA DHARMA VE GREG 
SONA ERİYOR. VEDA ZAMANI! 


Greg: Evlendik mi? İnanamıyorum! Tanrım biz 


GREG 


deli miyiz? 

Dharma: Evet, ama bir düşün çocuklarımıza 
anlatacak barika hikayemiz oldu. 

Greg: Oh güzel, çocuk istiyorsun yanı! 

Dharma: Sen istemediğin sürece evet! 

Dharma ve Greg'in pilot bölümünden kısa bir 
diyalog. Henüz başındayken nasıl bir evlilik 
olacağının ilk sinyallarini verdiği ortada. Aşk 
dolu ve kesinlikle komik! 

Aşklarına ilk günden itibaren şahit olduğumuz 
Dharma ve Greg'i uzun süredir tanıyoruz. Onlara 
çok alışmıştık; ama her güzel şey gibi bu 
birlikteliğin de sonu geldi. Dharma ve Greg, 
Şubat ayında sona eriyor. Dharma'nın 
gülümseyen yüzünü izleyip de huzur bulanlar için 
Şubat son fırsat. 


CNEC-e 


www.cnbce.com 
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her cumartesi / pazar 19:30 


THE KING OF OUEENS 


GENÇ EVLİ ÇİFT DOUG VE CARRIE, YAŞADIĞIMIZ ÇAĞI YANSITAN EV İÇİ 
GERÇEKLER İLE BOĞUŞURKEN “KENDİ HALİMİZE GÜLMEMİZ!' SAĞLIYOR. 
THE KING OF OUEENS, 'ADRESE TESLİM' BİR KOMEDİ 


CNBC-e ekranının yeni dizisi The King of Oreens'teki öyküler New York'un işçi banliyösü Oueens'te geçiyor. Şovda, dağıtım şirketinde şoförlük 
yapan Doug Heffernan (Kevin James) ile hukuk bürosunda sekreterlik yapan eşi Carrie Heffernan'ın 
(Leah Remini) aşk, yaşam, aile ve evlilik gibi konular çevresinde dönen maceralarına tanık oluyoruz. 
The King of Oweens, ilhamını gündelik yaşamdan 
alıyor. Genç evli çift Doug ve Carrie yaşadığımız 
çağı yansıtan ev içi gerçekler ile boğuşurken *kendi halimize gülmemizi? sağlıyor. 

Doug eşini, işini, büyük ekran televizyonunu ve 
dostları Deacon (Victor Williams), Spence (Patton 
Oswali) ve Richie'yi (Larry Romano) çok seviyor. 
Doug'ın yemeğe olan aşırı düşkünlüğüne, 
Carrie'nin pahalı elbiselere karşı tutkusuna 
rağmen birbirlerine olan aşkları, karşılaştıkları her türlü çıkmazı aşmalarını sağlıyor. 


ZOR(UN)LU MİSAFİR —. 

Dizide onlara Carrie'nin 4 
babası Arthur (Jerry Stiller) 
eşlik ediyor. Arthur pek 
çok yer dolaşmış, hafif çılgın bir karakter. İkinci 
eşinin ölmesi ve evini 
“yanlışlıkla” yakması- 
nın ardından kızının 
evine taşınana kadar 
Doug ve Carrie için her 
şey yolunda giderken; 
evin düzeni bir anda 
tümüyle değişti. 

Dizinin yaratıcıları Michael |. 
Weithorn ve David Litt. 


44 


Şova katılan konuk oyuncular arasında Gavin 
MacLeod, Donny Osmond, Ben Stiller, Bill Cosby, 
Lou Ferrigno, William Hurt, Florence Henderson, 
Eddie Money gibi ünlü sanatçılar var. 9 Aralık 
2003'te Entertainment Weekly adlı dergide çıkan 
habere göre dizi ABD'de 13 milyon izleyiciye sahip. 


KEVIN JAMES (Doug) 

1965 New York doğumlu. Babası sigortacı. Üniversiteden 3. yılında ayrılan Kevin James, eve döndüğü yaz bir tiyatro topluluğuna katıldı. Komik bir 
rolde oynarken seyircilerin tepkisi hoşuna gidince 
oyunculukta karar kıldı ve komedyen kardeşi Gary 
Valentine'ın tiyatro grubuna katıldı. 

11 yıl stand-up komedyenlik yaptıktan sonra 1996 yılında fxesi for Lawghs adlı 
filmle ilk çıkışını yaptı ve daha 
sonra Everybody Loves Raymond'da oynamaya başladı. 

Kevin James komedyenlik yapmayı sürdürüyor. 


LEAH REMINI (Carrie) 

15 Haziran 1970, New York 
doğumlu. 13 yaşında annesi ve 
kız kardeşi ile Los Angeles'a taşındı. 14 yaşında okuldan 

ayrıldı. Annesi “hayatta başarılı 
olduğu takdirde okulda başarısız 
olmasının önemi yok” diyerek okulu bırakmasına tepki göstermedi. 
Garsonluk, sigortacılık ve pazarlamacılık yapan Remini, ilk olarak Head of ihe Class adlı dizide oynadı ve 
daha sonra Cheers, Friends, NYPD 
Blue gibi önemli dizilerde, son olarak da Old School adlı filmde rol 
aldı. 


DAĞITIM ŞİRKETİNDE 

ŞOFÖRLÜK YAPAN DOUG, 

ADRESE TESLİM KOMEDİNİN 
ii “ESAS OĞLANI: 


DİZİLER 


21 ŞUBAT 


SOUTH PARK 
DERSLERİ P4 


SOUTH PARK'IN KAHRAMANLARI ÇOCUKLAR OLSA DA SÖYLEDİKLERİ 
ÇOCUKÇA SÖZLER DEĞİL. SOUTH PARK DERSLERİNİN AYRINTILARI 
CUMARTESİ GECELERİ SAAT 00.30'DA CNBC-e'DE 


© Uzaylılar genellikle geceleri gelir. 

© Bağımsız filmler, gay kovboyların puding yedigi filmlerdir. 

© Cartman'ın otoritesine her zaman saygı göstetilmelidir. 

© Bütün zenginler Afrika kökenli Amerikalı'dır. 

© Uzak Doğulular'ın cinsel organları küçüktür. 

© Havaalanı kuyrukları iğrençtir. 

© Animasyon cidden zor bir iştir. 

© Kanadalılar'ın konuşması bile insanın gülmesi 
için yeterlidir. 

© Cartman ailenizi yemenize neden olabilir. 

© Cartman, Kyle ve Stan'dan nefret eder. 

© Yılbaşı sadece hediyelerle ilgili bir gündür. 

© Wendy'yle sevişilmemelidir. 

© Mir. Hat bir tür şeytandır. 


© Uyuşturucu kötüdür. Eğer uyuşturucu kullanırsan hippi olursun ve hippiler kötüdür. 

© İnekler intihara eğilimlidir. 

© Harıy Potter yumuşaklar içindir. 

© Noel'de Yahudi olmak zor bir şeydir. 

© Kiitorisin konuşma gücü vardır. 

© Kenny, çukulatalı süt gibi kokar. 

© Ozzy Osbourne kafanızı kopartabilir. 

© Fakir insanların oturduğu mahallelerin adları 
egzotik sözcüklerden oluşur. 

© Yağmur Ormanları diye saçma bir yer vardır. 

© Hayatta her şeyi yapmanın serbest olduğu yerin 
adı kolejdir. 

© fiavlular yürüyebilir ve İngilizce konuşabilirler. 

© Hayalet olmak için tek ihtiyacınız beyaz bir çarşaf ve bir fenerdir. 


her cumartesi / pazar 19:00 


THE SIMPSONS 
ÖDÜLLERE ABONE 


THE SIMPSONS, BIR KEZ DAHA ÖDÜLE DOĞRU UZANIYOR. EN İYİ 
ANİMASYON YAPIMI DA DAHİL OLMAK ÜZERE THE SIMPSONS'IN 4 DALDA 
ADAY GÖSTERİLDİĞİ ANNIE ÖDÜLLERİ 7 ŞUBAT'TA SAHİPLERİNİ BULACAK 


Televizyon tarihinde, dalındaki rekorların ve ödüllerin tartışmasız en büyük adayı The Simpsons, 
abonesi olduğu ödüllerden birine daha adım adım 
ilerliyor. 1992'den bu yana aralıksız “En İyi Animasyon Yapımı? seçildiği Annie Ödülleri'ne (International Animated Film Society Animation) En İyi 
Animasyon IV Yapımı dalında Captain Sturdy, 
The Fairly OddParenis, Samurai Jack ve Spider- 
Mann'le birlikte aday gösterildi. Tabii ki The Simpsons, yine ödüle en yakın isim. 

7 Şubat'ta sonuçları açıklanacak Annie Ödülleri'nin diğer dallarında da The Simpsons imzası var. 
Scuse Me While I Miss The Sky adlı bölümle En İyi 
Yönetmen; Dude, Where's My Ranch? ve Everybody Hates Ned Flanders adlı bölümlerle En İyi 
Müzik ve Three Gays of #he Condo adlı bölümle En 
İyi Senaryo da ünlü çizgi filmin Annie Ödülleri'ne 
aday gösterildiği diğer dallar. 


The Simpsons, 1989'daki ilk yayınından bu yana 
ödüllerin abonesi oldu. Kazandığı onlarca ödülden 
bazıları şunlar: 

Emmy Ödülleri 

2003 En İyi Animasyon 

2001 En İyi Animasyon 

2000 En İyi Animasyon 

1998 En İyi Animasyon 

1997 En İyi Animasyon 

1995 En İyi Animasyon 

Saturn Ödülleri 

1993 En İyi TV Dizisi 

American Komedi Ödülleri 

2001 En Komik TV Dizisi - Animasyon 

British Komedi Ödülleri 

2000 En İyi Uluslararası Komedi Şovu 

(The Simpsons'ın kazandığı ödüllerin tam listesine 
www.imdb.com adresinden ulaşabilirsiniz.) 
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GNBCE  berpazar 20:00 


MPİRE SLAYER'IN YILDIZI SARAH MİCHELLE 
GELLAR'BAN GİZİM DÜNYAMIZA” DAİR AÇIKLAMALAR. . 
ANGEL'DAAŞKI SPIKE İLE ARALARINDAKİ İLİŞKİ, PİYASAYA 
 GIKARTILANNEUEFY BEBEKLERİ! HAKKINDAKİ FİKİRLERİ... 


> 


& 


SEZON FİNALİ | 


| 15 ŞUBAT Gi 


Buffy The Vampire Slayer'ın gösterildiği her ülkede böylesine büyük ilgi görmesinde ve fan clublardan tutun da sayısız internet sitesinin açılmasına dek kitlesel bir çılgınlığa dönüşmesinde en büyük paylardan biri şüphesiz Buffy'yi canlandıran 
Sarah Michelle Gellar'a ait. 

Ünlü yıldız, finale yaklaştığı dizi hakkındaki sorulara bakın nasıl yanıtlar veriyor. 


Buffy günün birinde Spike'ı sevecek mi? 

Bir parçam her zaman Buffy'nin tek gerçek aşkının Angel olduğuna inanacak galiba. Kalbinin 
bir parçası hayatının sonuna kadar onunla kalacak; ama bu sonsuza kadar birlikte olacakları anlamına gelmiyor. Spike ve Buffy arasındaki şey şu 
ki birbirlerini başka kimsenin anlayamayacağı kadar iyi anlıyorlar. İkisi de yüzlerce hayat yaşadı ve 
bence önümüzdeki bir iki yıl içinde Buffy onun güvenebileceği, yanında bulunmasını isteyebileceği 
birisi olduğunu anlayacak. 

Artık küçük bir kız kardeşin de olduğuna göre, 
kendini “yaşında? hissediyor musun? 

Yaşlı hissediyor muyum, öyle mi? Soru bu mu? 
(Güler.) Çünkü herkes aynı şeyi soruyor: Yaşlanmış hissediyor muyum? Sanki çok yaşlandım da 
yanıma genç birisini getirdiler. 

Michelle'e karşı davranışlarında abla gibi hissediyor musun? 

Hem de benden nefret etmesine sebep olacak 
kadar. Üstelik onun ablası var zaten; ama ben ablasından daha sert davranıyorum galiba. 

Senin model alındığın bir oyuncak bebeğin ol 
ması nasıl bir duygu? 

Chips'den Erica Estrada'ya benziyorum. Buffy 
bebeği hakkında böyle d 
konuşmak gerekirse, şimdi belki bana kızacaklar 


nüyorum ve dürüst 


ama, Buffy izleyicilerinin bebekle oynayacak türde 
insanlar olduklarını sanmıyorum. Belki sadece 
soymak için oynarlar. 

Scooby Doo filmi için Avustralya'da çalışmak 
nasıldı? 

Bu benim Avustralya'da ikinci çalışmamdı. 


Hem de aynı stüdyoda: Avustralya'yı seviyorum. 


Orada bir yetim olsun ve ara sıra gidip kalayım isterim doğrusu. Çalıştığım ekip harika, insanlar harika, kültür harika. Ücretli tatil gibi bir şey oldu 
benim için. 


SEZON FİNALİ 
her pazar 21:00 


ANGEL 


BOREANAZ, ANGEL'IN BEŞİNCİ 
SEZONUNDA, İLK KEZ KAMERANIN 
ARKASINA GEÇTİ VE BİR BÖLÜMÜN 
YÖNETMENLİĞİNİ YAPTI 


David Boreanaz, ana karakterini canlandırdığı 
Angel'ın beşinci sezonunda Sowl Purpose adlı bölümü yöneterek kariyerinde bir ilke imza attı. Yöl 


menliğin “hiç de kolay bir iş olmadığını? söyleyen 


Boreanaz, diğer yandan bu deneyi- 


min “kendini aşması” anlamında büyük önemi olduğunu vurguluyor. 

Oyuncusu olduğu dizinin bir bölümünü yöneten Borcanaz, “Sağlam 
fikirlerle ve gerçekleştirmek istediğim ilginç görsel projelerle 
geldim ve kendimi hiç ummadığım bir toplantının 
içinde buldum” diyor. 

Yapımcı Jeff Belle yapılan toplantı sonrasında 
kameranın arkasına da 
geçen ünlü oyuncu, 'motor” dediği andan itibaren aklındaki fikirleri 
bir parça yumuşatmış. 

Bu durumu “Kendime 
çılgın bir sinema projesi 
değil, bir Azgel bölümü 
çektiğimi hatırlatmak 20- 
runda kaldım” diyerek açıkliyor. 

Oynadığı sahneleri çeker- 
ken zorlandığını söyleyen 
Boreanaz, bu anlarda yardımcı yönetmene büyük iş 
düştüğünü itiraf ediyor. 
İlerleyen bölümlerde yönetmenliğin sürüp sürmeyeceği hakkında ise şimdilik bir açıklaması yok. 


END ber pazar 22:00 


BEN FEDERAL AJAN 


BU, HAYATIMIN EN UZUN GÜNÜ 


İLK SEZONU CNBC-e'DE YAYINLANAN 24'ÜN İKİNCİ SEZONU DEVAM EDİYOR. 
GERÇEK ZAMANLI İLK TV DİZİSİ 24'ÜN ÜÇÜNCÜ SEZONU DA 
EYLÜL AYINDAN İTİBAREN YİNE CNBC-e'DE! 


Jack Bauer çalan telefona yanıt verdiğinde bundan sonraki 24 saatinin hayatının en uzun 24 saati 
olduğunu tahmin bile edemezdi. Tıpkı bizim iki yıl 
önce tesadüfen seyrettiğimiz bir dizinin ondan sonraki “Pazar gecesi programlarımızın? yerini alacağı- 


nı tahmin bile edemeyeceğimiz gibi. 


Başkan adayına yapılması planlanan bir suikası 
ile başlayıp, Jack'in ailesinin kaçırılması ile devam 
eden ve Sırbistan'daki bir operasvona kadar uzanan 
akılalmaz entrikalar ve dönüşlerle mükemmel kurgulanmış bir 24 saat. Bölünmüş ekranlar ve size sürekli zamanı hatırlatan sarı dijital saat. 


TURKCELL iLE KESİNTİSİZ 24) HEYECANI 


> 


Tonlarca TV dizisi ve film seyredip tam her şevi gördüğünüzü (The Usnal Sııspects, The 
Shawshank Redemption gibi) ve bundan 
sonra sizi herhangi bir şeyin şaşırtması- 
nın imkansız olduğunu düşündüğünüz 
anda gelen 1. sezonun finali. 

2. sezonda ise Jack bu kez sadece 
kendi. ailesinden geriye kalanları ya 
da Başkan'ı değil, Los Angeles halkını 
ve Orta Doğu ülkelerini de korumak- 
la meşgul. Tabii ki biricik kızı ve yegane aile bireyi Kim yine rahat durmuyor ve ona sorun üzerine sorun 
yaşatıyor. 01 Eylül saldırıları sonrasında gösteriminin durdurulması sıkça konuşulan dizinin tüm dünyada bu kadar ilgi 
görmesinin sebeplerinden biri de Amerikan 
hükümetinin içindeki komplolara senaryoda 


çok sık ve sert bir şekilde yer verebilmesi. 


e “Bombanın yerini söylemezsen oğlunu öldürürüm.” 
8 “Kim, senden silahı onun göğsüne doğru 


tutup tetiği hemen çekmeni istiyorum.” 


NEREDEN HATIRLIYORUZ? 


George Manson: Terminator 2'de John Connor'ın filmin başında öldürülen üvey babası. 


David Palmer: Büyük Hesaplaşma'da (Heat) 
Robert De Niro'nun restoranda çalışıyorken, 
soygun sırasında arabayı kullanması için 1 
dakika içinde ikna ettiği, şartlı tahliye edilmiş genç arkadaş. 


Lynn Kresge: Seinfeld'de George'un, parasını kendisi ödediği halde Elaine'e salatayı 
vermekle suçladığı ve bu yüzden ayrılmak 
zorunda kaldığı kız arkadaşı. 

(6. sene 2. Bölüm) 


Ira Gaines: Lost Highway'de evinde parti 
veren Renee'nin arkadaşı Andy. 


BÜYÜK FİNAL 
29 ŞUB 


8 “24 saattir uyumadım, gece yarısından beri iki kişiyi öldürüm. Belki 
de benden, şu anda korktuğun- 

dan daha fazla korkmalısın.” 
e “Herhalde bu havluyu bogazından aşağı sokacağımı 
tahmin etmiyorsun; ama güven bana, bunu yapabilirim. 
Sonuna kadar hem de. Sadece 
en ucunu elimle tutacağım. Miden havluyu sindirmeye başladığında da çekip çıkartacağım. Midenle beraber. Çoğu insan bir hafta 

içinde ölür. Çok acı vericidir.” 

Nevzat Aydın 
(Sadık bir CNBC-e İzleyicisi) 


Dennis Hopper (George Manson) 


RA N 
ENeçe g» Garanti 


İHENDİ 55” 


İsviçreli yazar Johanna Spyri'nin yazdığı Heidi 
adlı kitap, Japon animatörlerin elinde keyifli bir 
çizgi filme dönüştü. O günün şartlarında rakipleriyle baş edebileceği düşünülmüyordu. Çocukların 
teknoloji ve şiddet içerikli çizgi filmleri tercih edeceği sanılırken, duygusal bir çizgi film olan Heidi 
aradan sıyrılmayı başardı. Üstelik Alp Dağları'nda, tepelerde işlenen bir 
öykü olmasına rağmen dönemin “action” çizgi filmlerini alt etmesini bildi. 


her çarşamba 19:00 


Snoopy'nin doğum günü ne zaman? 
Bu konuda biri resmi olmak üzere iki yanıt var. 
Resmi olarak “Snoopy'nin doğum günü, asla bilinemeyecek bir gizem”. Ünlü karakterin yaratıcısı 
Schulz'un televizyon izleyicilerine hep bir uyarısı olmuştur: “Saymayın! Böylece karakterleri dilediğiniz 
gibi düşleyebilirsiniz.” Bu mantıkla Snoopy, sizin istediğiniz gün doğdu diyebiliriz. 
| Gelelim resmi olmayan yanıta... Bu konuda iki kez 
| ipucu verildi. İlkinde, 28 Ağustos 1951 tarihli çizgi 
bantta Chralie Brown, Snoopy'ye bir doğum günü 
pastası hediye etti. Demek ki Snoopy'nin doğum günü 
28 Ağustos. Ne yazık ki 1968'de yayınlanan bir başka 
çizgi bant çelişki yarattı ve kafalar karıştı. Bantın yayın tarihi 10 Ağustos 1968'di ve Snoopy'nin doğum 
günü kutlanıyordu. Sonuçta 10 ya da 28 Ağustos... 
Aslında Snoopy hiç yaşlanmadığına göre doğum gününün ne zaman olduğu çok da önemli değil zaten. 


salı/perşembe 19:00 


Lİ 
| a | 4 | am | paz li 
YIİMK İNİ Iİ 
VİİLİİ Kİ MA 


Vikingler, yaşamlarının büyük bölümünü seferlerde geçiriyor. Çıktıkları her sefer, aslında yeni bir maceranın başlangıcı. Kimi zaman savaşmak için yola çıkıp evlerinden çok 
uzaklarda dostluklar kuruyorlar; kimi zaman zengin olma 
hayaliyle hiç ummadıkları sorunların içine düşüyorlar. 

Ekibin en küçüğü Viki, yaşının küçüklüğüne karşın problemlerin çözümünde en pratik yolları bulan isim. 


Gr 
16) 


i her cuma 19:00 > ai 
hafta sonu 11:00 
Bob Clampett tarafından yaratılan, ilk dönemlerde rengi pembe ve adı 
da Orson olan Tweety, ikinci “babası” sayılabilecek Friz Freleng'in elinde 
Oscar ödüllü (Tweetie Pie, 1949) bir çizgi film kahramanına dönüştü. 
Tweety'nin yanısıra Tweetie Pie adıyla da bilinen ünlü çizgi kahramanı 
aslen bir aktör olan Joe Alaskey sesendiriyor. Alaskey'le, Steven Spiel- 


berg'in Casper'ında Stinkie'nin sesi ve Oscar ödüllü Forrest Gump'ta Richard Nixon'ın sesi olarak da karşılaşmıştık. 
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NICKELODEON KAHRAMANLARI 
HAFTA BOYUNCA CNBC-e 
EKRANINDA... KAÇIRANLAR İÇİN 
TEKRARLARI HAFTA SONUNDA 


Bir bedende hem kedi hem de köpek yaşarsa neler 
olur dersiniz? 

SpongeBob SguarePants 

Salı 18:30, Pazar 10:00 

Bikini Botto adlı denizin altındaki kasabada bugüne kadar hiç görmediğiniz canlılar yaşıyor. 

Aaahh!!! Real Montsters 

Çarşamba 18:30, Pazar 09:30 

İnsanları nasıl korkutacaklarının eğitimini aldılar, 
şimdi sıra uygulamada. 

The Wild Thornberrys 


Rugrats Perşembe 18:30, Cumartesi 10:00 
Hafta içi hergün 18:00, Cumartesi-Pazar 08:30 Hayvanların dilinden anlayan Eliza, ailesiyle 
Tommy, henüz bir yaşında ve hâlâ altı bağlanıyor — birlikte dünyayı turluyor. 
olsa da Rugrats'ın cesur lideri. Tommy, Chuckie, as told by GİNGER 
Phil ve Lil'in maceralarını kaçırmayın. Cuma 18:30, Cumartesi 09:30 
CatDog Macie çevresinde olan hemen hiçbir şeyle ilgilen- 
Pazartesi 18:30, Cumartesi-Pazar 10:30 miyor, belki de her şeye alerjisi olduğu içindir. 


v> 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


EKONOMİ KUŞAĞI 


07:00 - 18:00 CANLI YAYIN 


CNBC-e 11 SAATLİK CANLI YAYIN KUŞAĞIYLA İŞ VE FİNANS DÜNYASINI 
İLGİLENDİREN HABERLERİN YANISIRA TELEVİZYONUN GÖRSELLİĞİNİ 
YAZILIM TEKNOLOJİLERİ İLE HARMANLAYARAK İZLEYİCİLERİN BİLGİ 
EDİNME İHTİYACINA YENİ BİR PENCERE AÇIYOR 


HOTBOARD 


Grafik tabanlı bu otomasyon sistemi sayesinde, İMKB ve Reuters kaynaklı tüm veriler ger- v , İ el Ml 
çek zamanlı değişimleriyle ekrana yansıyor. Ek- (© Gün 
randa değişen rakamlar, düşüşler-yükselişler, 


çeşitli zaman aralıklarında grafiklerle yatırımcılar, piyasada yaşanan heyecanı anında izliyor. 
CNBC-e, en renkli aracı olan görüntü yazılımlarıyla yeni çağın televizyonculuğunu iz- 


leyicisiyle buluşturuyor. 


TCKER 


Beyaz, mavi ve kırmızı üç şerit halinde günboyu ( yurtdışı borsa endeksleri. 


ekranın altında akan gerçek zamanlı veri bandı. Mavi Bant: İMKB'de işlem gören bütün hissele- 
Sorularınızın doğru ve anında yanıtı. rin son değerleri. 
Beyaz Bant: En çok kazandıran, kaybettiren, iş- Kırmızı Bant: Ekonomi ve siyaset gündemindeki 


lem gören hisse senetleri, tahvil-bono fiyatları, o son gelişmeler. 


«90121 YAZIC 28750“. 9,7 GÜBRE 3175 
SANKO 4650 w “ii O SARKY 8400 4-9067,7 O SASA 1520 
sonu itibariyle konsolide bütçe toplam borç stoku 202.7 milyar dolar ölü ee GE Kapa 


Ticker'in sağ üst köşesinde yer alan CNBC- 
&nin gerçek zamanlı veri penceresi. İzleyici- 


nin finansal rakamları sürekli görmesini sağae 12:00 Finans Caf 
layan bu küçük pencerede, İMKB endeksleri- a 
nin, paritelerin, yurtdışı borsa endekslerinin, 14:00 Piyasa Ekranı 
altın ve petrol fiyatlarının son değerleri 16:30 Son Baskı 


bulunuyor. 


YAŞADIĞIMIZ DÜNYA DISCOVERY 
CHANNEL'IN ARALADIĞI PENCEREDEN 
BAMBAŞKA GÖRÜNÜYOR 


1 Şubat Pazar saat 21:00 Oo HOT ARTI 


Dünyada her sene 10 milyar dolar değerinde sanat eseri çalı- 


nıyor. Bu da sanat hırsızlığını, uyuşturucu ve silahtan sonra 
dünyada üçüncü büyük kârlı yasadışı iş haline getiriyor. 

Üç bölümden oluşan Ho: Art belgeseli çalınmış sanat eserlerinin hikayelerini derinlemesine inceliyor ve perde arkasında 
kalmış kişileri tanıtıyor (sahtekarlar, ekspertler, özel dedektifler ve de suçlular). 


Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen iki Bengal kaplanı, Ron ve Julie, geçen 3 yıllarını Güney Afrika'da avlanmayı ve 
hayatta kalmayı öğrenerek geçirdiler. Bu kaplanlar vahşi kaplan 
ırkını korumak adına yapılan korkusuz bir planın habercisiydiler. 
Eğitmenleri, deneyimli doğa bilimcileri, kameraman John Varty ve 
Kanadalı zoolog ve kedi terbiyecisi Dave Salmoni. Bu serüven şirin kaplan yavrularının nasıl profesyonel birer katile dönüştüklerinin filmidir. Living With Tigers, izleyicilerin daha önce hiç görmediği insan-hayvan dramasını yansıtan çarpıcı bir belgesel. 


22 Şubat Pazar saat 21:00 WE BUILT THIS CİM 


Sürükleyici üç bölüm boyunca, dünyanın üç büyük kentinin 
nasıl yaratıldıklarına tanık olacaksınız. New York, Londra 


ve Paris. Bu program popüler tarihle, etkileyici teknolojinin 
bir karışımı. İkon şehirler ele alınarak bunların geçmişten 
bugüne nasıl geliştiklerini ve birer dev yaşam bölgesi haline 
geldiklerini göreceğiz. Dramatik görüntülerin ve bilgisayar | 
animasyonlarının bulunduğu bu program serisi bizi 300 yıl 
geçmişten günümüze taşıyacak. 
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RADYO EK 


de bu: Eğer arkadaşı olsaydınız, evindeki plak k 


www.enbce-.com 


TARANTINO SİHRİ 


GUENTİN TARANTINO'NUN FİLMLERİ İÇİN EN ÖNEMLİ ADIM ŞÜPHESİZ 
SEÇTİĞİ MÜZİKLER. SOUNDTRACK'LERİNİN BU KADAR BAŞARILI 
OLMASININ SEBEBİ SAMİMİYETİ OLSA GEREK... 


Hiç tanımadığınız bir şehir. Sabah 6:30 civarı. Ne 
bir dükkan açık, ne de bir gün önce otele girerken 
sizi kovalayan sokak köpekleri var etrafta... Bu durumda yapılacak en aklı başında davranış kafanızı 
yakalarınızın arasına sıkıştırıp kalkacak ilk treni 
yakalayabilmek için hızlı adımlarla istasyonun yolunu tutmaktır. 

Biz de böyle yaptık ve İstanbul'a kalkacak ilk treni $ dakika kala yakaladık. 8 saatlik bir yolculuğun 
en keyifli vakitleri yemek vagonunda geçer. Bu yüzden biz de çantalarımızla birlikte 3. masaya yerleştik. Yarım saat sonra karşı masaya 4 takım elbiseli 
adam oturdu. Çuentin Tarantino'nun Reservoir 
Dogs, Jackie Brown veya Pulp Fiction'ından herhangi bir karakteri seçebiliriz karşı masada oturan 
adamların halet-i ruhiyesini anlatabilmek için. 

Memleket sınırlarından çıkmadan izlemiştik Tarantino'nun son filmi Kill Bilf'i. 6 yıl aradan sonra 
çektiği, şimdilik, son filmi. Tarantino'nun filmleri 
için en önemli adim şüphesiz seçtiği müzikler. Soundtracklerinin bu kadar başarılı olmasının sebebi 


leksiyonundan bir kasete Sizin için seçme kayit 
yapıyor gibi samimi davranıyor olması. 

“Başından sonuna filmle müzik el ele yürüyor. 
Senaryoyu yazmaya bile başlamadan önce yaptığım 
ilk iş, açılış sanhesi için müzik bulmaktır” diyor Tarantino. Reservoir Dogs için George Baker Selection, Little Green Bag; Pulp Fiction için Dick Dale 
and His Del-Tones, Misirlon; Jackie Brown için 
Bobby Womack - Across 110:h Street ve son olarak 
Kill Bill için de Naney Sinatra'nın Bang Bang (My 
Baby Shot Me Down) parçasını seçti. 

Şarkılarla birlikte böylece film hakkında fikir sahibi olmaya, karakterlerin parçalar hakkındaki düşünceleriyle tutacağımız tarafa karar verdik. 

“Eğer müzik, film içinde çok iyi kullanılmışsa artık film o şarkının sahibi olmuş demektir. İsteseniz 
de parçayı başka bir yerde kullanamazsınız” diyerek Tarantino, seçtiği müziklerin onun için ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çiziyor. 
Örneğin Reservoir Dogs'ta K-Billy's Super Sounds 
of the Seventies programında çalan Stealers Whe- 


< elin Siwek In The Middle With Yo şarkısı eşliğin- 


de Mr-Blonde'un (Michael Madsen)-usturasını 
kullanması gibi Pulp Ficilon'da Vincent Vega 
gohn Travolta) ve Mia'nın- (Uma Thurman) 
Ghuck Berry'nin You Never Can Tell şarkısında 
dans etmesi bunun en iyi örneklerinden. 

Bu arada Türkiye sınırlarına girmeden önceki 
son durakta trene takım elbiseli iki adam daha bindi. Hiç konuşmadan ellerindeki çantayı karşı masamızda oturan adamlara verdiler. Anlamadık ne 
olduğunu; bizimkiler de 100-dolar balhişiş bırakıp 
kalktı masadan. Farklı kapılardan indiler. Bizse 
hala Tarantino'nun bir sonraki filminde hangi şarkıları kullanabileceğini tartışıyorduk. Kill Bilfin 
Tarantino'nun son filmi olacağı söyleniyor; fakat 
unutmayın Reservoir Dogs vizyona girdiğinde Tarantino Frge Romance, Nalural Born Killers ve 
From Dusk Till Dorwn'ın senaryolarını yazmıştı bi- 
Te. Belki elinde hazır senaryosu vardır ve bunun 
için müzik atıyordur. Trendeki adamlara ne oldu 
bilmiyoruz fakat bizim fikir birliğine vardığımız 
son listemiz yandaki gibi oldu. 

Gülşah Güray 


GHOSTOYN 


ZÜ 


AYIN SÖ 


& KSEN 96.2 


www.radioeksen.com 


TARANTINO İÇİN FİLM MÜZİĞİ ÖNERİLERİ 
RADYO EKSEN EN İYİ 10 


4- WOODSTOCK........ SITTING ON A MOUNTAIN 
5-CURTISMAYHELD................. SUPERFLY 
6- BIHEHAMKS. ann WHIP IT ON ME 
7-HARMARSUPERTAR.............. CRY 4 HELP 
SS AEGKEEN e ONE WOMAN 
9 VİEEEMİNGRELE e e MERCY 


10- SHADOWY MEN ON A SHADOWY PLANET ...13 


PROGRAM 


Radyo Eksen'de 15 Şubat Pazar günü, saat 
20.00'de Öuentin Tarantino film müzikleri ele 
alınıyor. Kült filmleri Reservoir Dogs, Natural Bom 
Killers ve Jackie Brown'un unutulmaz şarkılarının 
sunulacağı program boyunca Tarantino ve filmleri 
hakkında (derin mevzulara girilmeden) bilgiler 
aktarılacak. Ayrıca Tarantino'nun olası bir sonraki 
filmi için Radyo Eksen'in önerdiği şarkılar da 
programda yer alacak. 
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THE LAST SAMURAİ 


HOLLYWOOD'UN BU YIL İÇİN 
SEYİRCİLERE HAZIRLADIĞI TARİHİ 
EPİKLERDEN İLKİ SİNEMALARDA 
GÖSTERİME GİRİYOR. 

DAHA SIRADA TROY, ALEXANDER VE 
KING ARTHUR NAR; AMA ŞİMDİLİK 
GÜNDEMDEKİ KONU SAMURAYLAR 


Yönetmeni Edward Zwick ve oyuncuları 
Tom Cruise ile Ken Watanabe'ye muhtelif 
adaylıkları getiren Son Samuray / The Last Sar 
murai, Şubat ayının üzerinde en fazla konuşulacak filmi olmaya aday. 

Ouentin Tarantino'nun Kill Bill Vol. Vinde 
yakuzaları beşer beşer yok eden Uma Thurman'ın ardından Zwick'in filmindeki samurayların kılıç şakırtıları arasındaki kahramanlıklari; seyircilerde Uzak Doğu dövüş sanatları ile 
daha vakından tanışma arzusu uyandırabilir. 

Tom Cruise filmde kızılderililerisimha etmenin pişmanlığı içinde, ABD'nin para peşinde Sâvaş tellallığı yapmasından bezmiş Kuzey-Güney 
Savaşı kahramanı Yüzbaşı Algren'i oynuyor. 


Algren, modernleşmeye kararlı İmparator tarafından, bu b atılıl aşma: etine karşi çıkan 
samurayları ) YOR Garbi! in diye, orduyu egiğ 
mekle görevlendirilmiş. a imparator 
luk ordusu çökünce, Algermde düşmanları tar 
rafından &$ir alınıyor. 

Daha önceki filmlerinde, örneğin Glory de 
de, savaş sahneleri çekmesini bildiğim kanla” 
yanEdward Zwiçk'in-filmi, biride sınıf savaş 


- sahneleriy le doh u. Hele ninjaların samuraylara 


Çifte li Tbe Tbin Red 5 ın a gö- 


rüntü yönetmeni olan John Toll'un görüntüleri 
; vi 


ENE 'SON DÜZLÜKTE' 


0 


TOBY MAGURE JE CRI COOPER 


-SEABISCUF 


LT ETİ 


Laura Hillenbrand'ın gerçek bir hikayeye dayanan kitabından Gary Ross tarafından uyarlanan Seabiscwit, Şubat ayında vizyona çıkıyor. 

Sıradan bir at olan Seabiscuit'in efsanevi bir yarış atına dönüşümünün anlatıldığı film, 1930'ların Amerikası'nda yaşanan buhranı da başarıyla resmediyor. 

Biscuit'in sahibi, her şeyini kaybetmiş 
dolar milyoneri Charles Howard (Jeff 
Bridges); hayattan umudunu kesmiş bir 
jokey olan Red Pollard (Tobey Maguire) 
ve dönemin Amerikası'nı yansıtan son 
“umutsuz” karakter, köşesine çekilmiş es- 


| ki seyis Tom Smith (Chris Cooper) “sıfır- 


dan başlayarak? zafere ulaşmanın müm- 


BON JOVİ 
YENİ 
KONSERİYLE 
CNBC-e'DE 


2003 yılının ilk ayında 
Japonya, Yokohama'da 
akustik bir konser veren Bon 
Jovi'nin amacı konseri CD ve 
DVD olarak piyasaya 
sürmekti. Ancak konser 


olağanüstü ilgi görünce grup 
Amsterdam'daki kayıtların 
ardından küçük bir turneye 
çıkmaya karar verdi. 


kün olduğunu herkese kanıtlayacak bir 
öykünün kahramanları olarak çıkıyor karşımıza. 

Genç Tobey Maguire, dört kez Oscar'a aday gösterilmiş Bridges ve 
2002'de Adaptation'daki rolüyle Oscar kazanmış Chris Cooper'ın yanında iddialı bir performans sergiliyor. 


THE HUMAN STAN 


Robert Benton tarafından Philip Roth'un Pulitzer Ödüllü romanından uyarlanan The Human Stain, Coleman Silk (Anthony Hopkins) 
adlı profesörün çalkantılı hayatını anlatıyor. Genç bir öğrenciyken 
ilk aşkı Steena'nın (Jacinda Barret) hayatını bir *sır yüzünden cehenneme çeviren Coleman Silk, aradan uzun yıllar geçtikten sonra bir başka kadın, Faunia ile (Nicole Kidman) yine tehlikeli sular- 
da gezinmektedir. Faunia'nın esrarı ve Coleman'ın tutkuya dönüşen aşkı profesörü “yeniden diriltir; ama tehlikeli bir diriliş... 
Oscarlı oyuncuları ve yönetmeninin yanısıra Philip Roth'un büyük 
tartışmalara konu olan “öyküsü' The Human Stain'i cazip kılıyor. 


This Left Feels Right, grubun 
bugüne kadar hit olan 
parçalarının akustik 
düzenlemelerinden oluşuyor. 
Bir unplugged albüm 
sayılabilecek çalışmada 
grup, daha önce Madonna ve 
Elton John'a prodüktörlük 
yapan Patrick Leonard ile 
çalıştı. 23 günde 
tamamlanan stüdyo 
çalışmalarından sonra çıkan 
ve dünya çapında yeni bir 
satış rekoruna giden 
albümün konseri Şubat 
ayında CNBC-e'de 
yayınlanacak. 


HER PAZAR 18:30 


“> 
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ERKEKLER İÇİN YUMUŞAK GÖZ 
OUEER EYE FOR THE STRAİGHT GUY 


TV'NİN, EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARTAN, BİRA İÇİP, YÜKSEK SESLE BAĞIRAN, 
SERT BAKIŞLI, AVRUPALILAR'IN İNCELİKLERİNİ ZAYIFLIK OLARAK GÖREN 
'AMERİKAN KOVBOYUNA' ETTİĞİNE BİR 'GÖZ' ATIN 


ABD'de en başarılı yeni programlardan biri ola- (o dırobunu yeniliyor. Saç stili ve kılık kıyafetteki *derak kabul edilen Oweer Eye For The Siraight Guy, o ğişimden” sonra, sıra mutfak kültürüne geliyor. 
TV yapımcılarının yaratıcılık konusunda sınır tanı- o Abur cuburla karın doyuran bu adamı, zarif yemekmadığının bir kanıtı. lerin peşinde restorant restorant gezdiriyor, kaliteli 

Programda homoseksüel ve kendi konusunda uz- o şarapları denetiyorlar. Kentin kültür ve sanat olayman beş kişiden oluşan ekip, seçtikleri sıradan hete- (ları hakkında da ciddi bir eğitim verdikten sonra, 
roseksüel bir erkeğe saç ve urnak bakımı, gasirono- o heteroseksüellikten metroseksüelliğe terfi eden 

mi, moda, kültür-sanat ve iç dekorasyon konu- o “kurbanı” kız arkadaşına hediye ediyorlar. 
A sunda rehberlik yapıyor. Her hafta ayrı ABD'de son yıllarda, toplumun marjinal grupla- 
e» bir erkeği baştan yaratan bu “tarz ekibi” rına Özel hazırlanmış; ama “sıradan' izleyicinin be- 


genisine de sunulan şovların sayısında ciddi bir aruş var. Aslında “marjinallerin? birer ticari meta 
olarak ele alınmaları, birer toplumsal sınıf olarak da kabul edilmelerinin önünü açtı ve sonunda gay'lik ABD'de son bir kaç yıldır 'cool' olmaya başladı. 
Gay örgütleri karşı çıksa da, homoseksüelleri 
negatif önyargılar ile sunan herhangi bir programın onları merkez konu olarak alması, bu kişi- 


ilk iş olarak 'seri erkeğin? evini ye- 


niden dekore ediyor, tüm gar- 


lerin toplumdaki tanınmışlıklarını da artırıyor. 
Popüler kültür çağında da tanınmışlık, her ne 
şekilde olursa olsun, saygınlık getiriyor. 

Şov öylesine başarı sağladı ki, Bravo'dan 
sonra rakip kanallar da benzer konulu programlardan rating ummaya başladılar bile. 
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OKYANUS ÖTESİ TV 


MEDJ|A LIFE DERGİSİ, OKUYUCULARI ÜZERİNDEN YAPTIĞI BİR ANKETLE, 
ABD'Lİ TV İZLEYİCİLERİNİN NABZINI TUTTU. İŞTE OKYANUSUN DİĞER 
TARAFINDA 2003'ÜN EN ÖNEMLİ OLAYLARI, EN İYİLERİ, EN KÖTÜLERİ 


Yılın en önemli TV olayı? 
© 8 Simple Rules adlı dizinin başrol oyuncusu John Ritter'ın ölümü 

TV'nin en çok dikkat çeken “kötü” karakteri 
e Amerikan futbolu oyuncusu Donovan MeNabb'i eleştürirken kantarın topzunu ayarlayamayan Muhafazar 
TV yorumcusu Rush Limbaugh. 


En iyi yeni show? 
© Owecer Eye for the Siraight Guy (Bravo) 


En kötü yeni show? > 
© Are Yonu Hot? (ABC SPOR PROGRAMLARI ÖNDE 
Nielsen Media Araştırma Şirketi tarafından 
ABD'de yapılan bir medya araştırması, ücretsiz izlenebilen ulusal kanallar ile ücretli olan 
(ama programları arasına reklam almayan) 
kablo kanalları arasındaki rating değerlendirmesini ortaya çıkarttı. Sonuca göre, ücretli 
TV kanallarının programlarından ilk 250'ye 
girebilen yok. Ağırlıklı olarak ulusal kanal 
alacağı yeni yapımın başarılı olması. programlarından oluşan rating listesinde ilk 

Kaynak: Media Life sıralarda ağırlıklı olarak spor programlarının 

yer alması dikkat çekiyor. 
1. Super Bowl (ABC) 
Amerikan Futbolu Lig Finali 
2. Super Bowl Post (ABC) 
Amerikan Fut. Lig Finali Analizleri 
3. Academy Awards (ABC) 
Oscar Ödülleri 
4. Fiesta Bowls (ABC) 
Amerikan Futbolu Üniversite Ligi 
5. American Idol - Reality Show (Fox) 
6. MLB ALCS 7 (Fox) 
Beysbol 'Amerikan' Ligi 
7. MLB NLCS 7 (Fox) 
Beysbol 'Ulusal' Ligi 
8. 20/20 2/6 - Reality Show (ABC) 
9. Joe Millionaire - Reality Show (Fox) 
10. AFC/NFC Playoff 2 (ABC) 
Amerikan Fut. Konferansı Playoff 2 
11. NFC Playoff 2 (ABC) 
Ulusal Futbol Konferansı Playoff 1 
12. Grammy Awards (CBS) 
“ Grammy Ödülleri 


En iyi TV filmi / mini dizisi? 
© Angels in America (HBO 
En iyi “devam? dizisi? 
© Survivor: Pearl Islands (CBS 
Bir şans daha hak eden program / karakterler? 
e The West Wing adlı diziden atılan Aaron Sorkin 
2004'te en önemli gelişme ne olabilir? 
e Yayından kaldırılan Friends'in yıldızı Joey'nin yer 


8 Simple Rules ekibi 
ve yaşamını yitiren 
John Ritter. (Ortada 
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Les 400 Coups 
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25 Şubat, Saat 22.00 


LES 400 COÜPS 


(Antoine ve yanındaki çocuk, psikolog ile görüşmek 
üzere kapıda bekletilmektedir. Sokaklara ve ıslah 
evine daha alışkın olan çocuğun anlattıkları Antoine 
için rehber niteliğindedir.) 

ÇOCUK: Kalemin düşerse yerden al; ama bacaklarına bakma, yoksa bunu dosyana yazar. 

ANTOINE DOINEL: Dosya mı? Ne dosyası? 
ÇOCUK: Senin hakkında bildikleri her şey orada 
yazar: Doktorun düşündükleri, hakimin düşündükleri, hatta komşularınızın düşündükleri... Ben dosyamda yazanları ezbere bilirim. Sapkın eğilimleri 
olan, istikrarsız bir psikomotor olduğum yazılı. 
ANTOINE DOINEL: Ya yanıltmak amacıyla kasten saçmalarsam? 

ÇOCUK: O zaman seni Saint-Anne'a gönderirler. 
Orada sahiden kafayı çizersin. 

ANTOINE DOINEL:; O ne demek?... 

(Antoine yanıtı alamadan içeri, psikoloğun yanına 
götürülmek üzere çağrılır. İlk soru, babasının ofisin- 


den çaldığı, ama geri götürürken yakalandığı daktiloyla ilgilidir.) 

PSİKOLOG: Daktiloyu niye geri götürdün? 
ANTOINE DOINEL: Çünkü satamamıştım. Sonra 
ne yapacağımı bilemeyip korkuya kapıldım. Niye 
götürdüğümü bilmiyorum. 

PSİKOLOG: Büyükannenden 1000 frank çaldığın 
söyleniyor. 

ANTOINE DOINEL: Doğum günüydü. Beni davet 
etmişti. Kendisi yaşlıdır, fazla yemek yemez. Bütün 
aldığı parayı biriktirir. Paraya ihtiyaç duymayacaktı 
ki... Yakında ölecekti. Parayı nerede sakladığını öğrenmiştim ve birazını çaldım. Bunun farkına varmayacağını biliyordum. Farkına varmadı nitekim. O 
gün bana güzel bir kitap hediye etti. Ama annemin, 
ceplerimi karıştırma alışkanlığı vardı. O akşam ya- 


tağımın üstüne koyduğum pantolondan parayı çal- 
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Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular: Jean-Pierre L&aud, Robert Beauvais, Claire Maurier, Albert Remy. 
Yapım Yılı: 1959 Süresi: 95 Dakika 


dığına eminim. Ertesi gün parayı bulamadım çünkü. 
Sonra da o paradan söz açtı. Büyükannemden çaldıımı itiraf etmek zorunda kaldım. O zaman büyükannemin verdiği güzel kitaba el koydu. Sonra kitabı sattığını öğrendim. 

PSİKOLOG: Annenle baban, durmadan yalan söylediğini söylüyor. 

ANTOINE DOINEL: Ara sıra yalan söylerim. Bazı 
durumlarda gerçekleri söylesem bile inanmazlar zaten. O zaman ben de yalan söylemeyi tercih ederim. 
PSİKOLOG: Anneni neden sevmiyorsun? 
ANTOINE DOINEL: Öncelikle beni sütanneye verdiği için. Daha çok paraları olunca da beni büyükannemin yanına verdiler. Sonra büyükannem yaşandı, bana bakamaz oldu. O zaman ailemin yanına 
döndüm. 8 yaşıma gelmiştim. Annemin beni pek o 
adar sevmediğini fark ettim. Küçük, önemsiz şeyler 
yüzünden beni azarlar dururdu. Sonra evde tartışırarken beni evlilik dışı doğurduğunu duydum. Bir 
defa da büyükannemle tartışmalarını dinledim. Beni 
cürtajla aldırmak istemiş. Büyükannem olmasaymış 
ben dünyaya gelmezmişim. 

PSİKOLOG; Bir kadınla hiç yattın mı? 

ANTOINE DOINEL: Hayır ama yatan çocukları 
tanıdım. Çok azarsan Saint-Denis Caddesi'ne gitmeisin derlerdi. Bir kez gittim de. Birkaç kadınla konuştum ama beni çok kötü terslediler. Canım sıkıldı 
ve oradan uzaklaştım. Sonra birçok kez daha gittim. 
Bir defasında caddede dikiliyordum. Adamın biri 


beni fark etti, orada ne aradığımı sordu. Bir Kuzey 
Afrikalı'ydı. Ona anlattım. O da bana küçüklerle de 
yapan bir fahişe tanıdığını söyledi. Sonra beni o kadının kaldığı otele götürdü; ama kadın o gün orada 
değilmiş. Biz de bekledik. Bir saat, iki saat... Sonra 
gelmeyince oradan ayrıldım. 


(Sorgu? ve sahne sona erer.) 


Ve Programları ay boyunca takip edebilmek için, Yayın Akışı'nı dergiden kopartıp, SY 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 
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1 Şubat 2 Şubat 3 Şubat 4 Şubat 5 Şubat 6 Şubat 7 Şubat 
pazar pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi 


07.00 - BOSTON PUBUC 07800 - BOSTON PUBUC 


07:00 - BOSTON PUBUC (07:00 - BOSTON PUBLİC 
08:00 - HEİDİ (08:00 - HELDI 

08:30 - VİKİNGLER 08:30 - VİKİNGLER 

(0400 - TWEETY (09:00 - TWEETY 

09:30 - SNOOPY 0530 - SNOOPY 

10:00 - RUGRATS 10:00 - RUGRATS 

1:30 - CATDOG 10:30 - CATDOG 

11:90 - SPONGEBOB. 11:00 - SPONGEBOB. 
SOUAREPANIS SOUAREPANIS 
11:30 - AAHHRI REAL 11:30 - AAHHHI REAL 


07:00 


11:00 - SPONGEBOB. 
SOUAREPANIS 
11:30 - AAHHHI REAL 


1130 - AAHHHI REAL 


12:00 


MONSTERS MONSTERS MONSTERS MONSTERS 
1200 - THE MUPPET SHOW 12:00 - THE MUPPET SHOW | 1200-7HE MUPPET SHOW. el GS NM SHOW 
2X1 GÖSTERİM 2X1 GÖSTERİM 2X16ÖSTERİM 1 GÖSTERİ 


00 


30 - 13 


17 


00 


THE SIMPSONS 


RUGRATS RUGRATS 


SCRUBS VİKİNGLER TWEETY 
COUPLING COUPLING COUPLING COUPLING THE MUPPET SHOW | THEMUPPET SHOW 
SEİNFELD SENFELD 
MICROCOSMOS 
SCRUBS OHARMA & GREG 
BOOMTOWN THE GUARDIAN 


 BRİNG ME THE HEAD za. LE MESSİE 
OF ALFREDO GARCIA 


THE SIMPSONS THE SIMPSONS THE MUPPET SHOW 


18 


:30 


18 


SCRUBS 


SCRUBS SCRUBS THE SIMPSONS 
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THE KING OF GUEENS 
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:00 
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(SAAT 20:00-22:00) 
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(SAAT 22:00-24:00) 
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(SAAT 24:00-02:00) 
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(SAAT 02:00-04:00) 
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00 - 24 


06 


Vİ 


CNEC-€ aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


9 Şubat 
pazartesi 


10 Şubat 11 Şubat 12 Şubat 13 Şubat 14 Şubat 15 Şubat 


salı çarşamba perşembe cuma cumartesi 


07:00 - SELNFELD 
«5 2X1 GÖSTERİM 
Şo 0800 - KELDİ 0800 - HETDL 
— 08:30 - RUGRATS 08:30 - RUGRATS 
© 2X16ÖSTERİM 2X i GÖSTERİM 
0830 - AAHHHI REAL 08:30 - AS TOLD BY GİNGER 09:30 - AAHHHI REAL 
MONSTE 10:00 - WILD MONSTERS 


10:00 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 
10:30 - CATDOG 
- TWEETY 


THORNBERRY'S 16-00 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


00 


1200 - THE MUPPET SHOW 
1230 - MICROCOSMOS 


12 


00 


17:30 - 13 


THE MUPPET SHOW 


RUGRATS RUGRATS 


RUGRATS RUGRATS 


00 


18 


SPONGEBOB AHHI REAL WiLD 
SOUAREPANIS MONSTERS THORNBERRY'S 


AS TOLD BY 
GİNGER 


FRASIER INFO 


18:30 


es EN SNOOPY VİKİNGLER THE SİMPSONS 
px 
> 
| 
© 
pk THE KING OF GUEENŞ | THEMUPPET SHOW | THEMUPPETSHOW | THEMUPPETSHOW | THEMUPPETSHOW (| THEMUPPETSHOW (| THEKİNGOFOUEENS | sekin OFAYEENS | 
& | 
e LE HUSSARD 
> 7 SEİNFELD SELNFELD SEİNFELD SEİNFELD E HUS 
a m LAYER SUR LETOIT BUFFY THE 
ai VAMPİRE SLAYER 
SEZON FİNALİ 


MALCOLM IN 
THE MİDDLE 


ACCORDING TO JIM FRASER SCRUBS DHARMA & GREG 


20 


:00 


21 


00 


24 
(SAAT 05:00-06:00) 


pi 
(SAAT 04:00-05:00) 


BİG STICKUP AT THE MISFITS 


BRINK'S 


KING 1S ALIVE BOXCAR BERTHA PERFECT MURDER EYE OF THE NEEDLE 


22 


2400 - SELNEELD 2400 - SEİNFELD 74:00 - SEİNFELD 24:00 - SEİNFELD 0030 - SEİNFELD (00:30 - SOUTH PARK 2300 - THE GUARDIAN, 


7300 - THE GUARDIAN 


2400: Sİ 0030 - MALDOLM 0030 - ACCORDİNG TOJIM | 0030-FRASIER 0030 - SERUBS 0100 - DHARMA & GREG 0100 - THE NİGHTCOMERS | 2400-7HESİMPSONS 
© Ze GÖREN İN THE MİDDLE 0100 - COUPLING 01:00 -THE AWFULTRUT# | 0100- BOOMTOWN 01:30 - TRE GUARDIAN 08:00 - THE KİNG OFCUEENS | 2x1 ÖZELGÖSTERİM 
Ş SU 01:00 - BOSTON PUBUG HE MUPPET SHOW. | 0209-THEMUPPET SHOW İ 0200-THEMUPPETSHOW | 0230- EYEOFTHE NEEDLE 0530 - LE HUSSARD. 0109-24 
İT 0200 - THE MUPPET SHOW 0230 - BOXCAR BERTHA 0230 - PERFECT MURDER 0430 - TWEETY SURLETON 0200 - BUFPY THE 
ia 0230 - KING IS ALVE 04:30 - SNODPY 0430 - VİKİNGLER 0500 - RUGRATS / 0500 - THE MISHTS VAMPİRE SLAYER 

» siye 0430 - HEİDİ 0430 - VİKİNGLER 0500 - RUGRATS 0500 - RUGRATS/ AS TOLD BY GİNGER 0300 - ANGEL 

© 0500 - RUGRATS 0500 - RUGRATS/ 'AHHİ REAL MONSTERS WİLD THORNBERAY'S 1800 - THE MUPPET SHOW 0400- WHAT'DID YOU 
© CATDOG SPONGEBOB :00 - THE MUPPET SHOW | 0500-THEMUPPET SHOW | 0530- DHARMA & GREG DO IN THE WAR DADDY 
© 0500 - THE MUPPET SHOW | SOUAREPANTS 130) - SEİNFELD 1530 - SENFELD 0600 - THE KING OF GUEENS 
SX 05:30 - SELNFELD 05100 - THE MUPPET SHOW 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 


(0630 - SEİNFELD 


Programları ay boyunc edebilmek için, Yayın Ak 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ v nbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


16 Şubat 


t 18 Şubat 19 Şubat 20 Şubat 21 Şubat 22 Şubat 23 Şubat 
pazartesi 


çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi 


0:30 - RUGRATS 
2X1GÖSTERİM 
0930 - AS TOLD BY GİNGER 


2X1GÖSTERİM 
09:20 - AAHHH! REAL 


THORNBERRY'S 
1090 6 


NB 7 Ğ 


RUGRATS RUGRATS RUGRATS 


ASTOLD BY 
GİNGER 


THE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW RUGRATS 


THE MUPPET SHOW 
SELNFELD 


MALCOLM IN THE 


SPONGEBOB 
SOYAREPANIS 


AHH! REAL 
MONSTERS 


3 
TEE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW 
ELD SELNFELD SEİNFELD SELNFELD SELNFELD 


ACCORDING TO JIM 
SEZON FİNALİ DHARMA & GREG 


WLD 
THORNBERRY'S 


CATDOG 


VİKİNGLER THE SIMPSONS 


THE MUPPET SHOW THE KING OF GUEENS THE KING OF OUEENS 


BUFFY THE 
VAMPIRE SLAYER 


NEW ROSE HOTEL 


2400 - SELNFELD 


BRIGHT LIGHTS 
BIG CITY 


24 
(SAAT 06:00-07:00) 


MANİFESTO 


ARMY OF DARKNESS 


BRIDGES 
OF MADISON COUNTY 


(0830 - SOUTH PARK 


2400 - SEİNFELD 2400 - SELNFELD 24:00 - SEİNFELD 00:30 - SEİNFELD 23:00 - THEGUARDIAN 24:00 - SEİNFELD. 


8 MALCOLM İNTRE 0030 -ACCORDINGTOJIM (| 0030-FRASIER 01:00 - SORUBS 0030 - OHARMA 8 GREG SEZON FİNALİ 2400 - THE SIMPSONS 0033 -MALCOLM 
MEME 01490 - COUPUNG 0100 - THE AVYFULTRUTE 01:30 - BOOMTOYWN 01:00 - THE GUARDIAN 05:00- THEMAN WHO 2X1 ÖZEL GÖSTERİM #NTHE MİDDLE 

e - BOSTON PUBUC 0200 -THE MUPPETSHOW O | 0200-THEMUPPET SHOW | 0230-BRDGES 0200- THE MUPPET SHOW. | FELLTOEARIK 0400-28 0:00 - BOSTON PUBLC. 
290 - THE MUPPET SHOW. | 0230-ARMYOFDARKNESS | oz20-ARA “OFMADISON COUNTY. 0030 - NEW ROSE HOTEL 0800 - THE KING OFGUEENS | o200-BURYTME 0200 -THE MUPPET SHOW 
37 - MANİFESTO 0430 - VİKİNGLER 0430 - SNOOPY. 03:30 - VİKİNGLER 0430 - TWEETY 0330 - 1969 VAMPİRE SLAYER (0230 - ABSOLUNON 

5 - KEDİ 05:00 - RUGRATS/ 0500 - RUGRATS/ 0500 - RUGRATS 0500 - RUGRATS/ (0500 - BRİGHT UGKTS 0800 - ANGEL 0430 -HEDİ 
MEDKELODEON SPONGEBOB- 'AHHI REAL MONSTERS WİLD THORNBERAY S AS10LD BY GİNGER 3I6 CITY 0400 - THE PEREZ FAMİLY (0500 - RUGRATS / 

500 - RUGRATS/ SOUAREPANTS 0500 -THE MUPPET SHOW “| 0500 -T4E MUPPET SHOW 0500 - THE MUPPEF SHOW 0500 -THEKING OFOUEENS | carDos 

TATD0R 0500 -THE MUPPET SHOW | 0530- SENFELD 0530 - SEİNFELD 0530 - DHARMA & GREG 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 0500 - THE MUPPET SHOW 
0 -THEMUPPET SHOW (| 0630-SEİNFED 0830 - SEİNFELD 


1 -SEİNFELO 


CNEC-e aylık yayın akışı 


www.cnbce.com 


24 Şubat 25 Şubat 26 Şubat 27 Şubat 28 Şubat 29 Şubat 
salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar 


07:00 - SEİNFELD 


00 - SEİNFELD > 
iyi 2X1 GÖSTERİM 


2X1 GÖSTERİM 
0800 - KENDİ 08:00 - HEIDİ 
0830 - RUGRATS 08:30 - RUGRATS 


2X 1GÖSTERİM 
0930 - AAHHHI REAL 
MONSTERS 

10:00 - SPONGEBOB 


2X1 GÖSTERİM 
0830 - AS TOLD BY 
GİNGER 

1000 - WILD 
THORNBERRY'S 

1030 - CATDOG 

11:00 - TWEETY 

1130 - SNOOPY 

1200 - THE MUPPET SHOW 


1100 - TWEETY 


1200 - THE MUPPET SHOW 


1230 - BRIGHT 

UGHTS BİG CMiX 
15:00 - BOSTON PUBLIC 
16:00 - TOPKAPI 


1230 - ATTENMON 
LES ENFANTS REGARDENT 
14:30 - DHARMA & GREG 
15:00 - THE KING OFOUEENS 
2X1 GÖSTERİM 

16:00 - MALCOLM 

İN THE MİDDLE 

16:30 - SCRUBS 

17:00 - NORAH JONES 


Şan 


picasso 
ni 
me 


Ea 5 
h yz 


o 
© 
EŞİ RUGRATS 


SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


RUGRATS RUGRATS R 
AARHI REAL WILD 
MONSTERS THORNBERRY'S 
cağ VİKİNGLER SNOOPY VİKİNGLER 
© 
— 
© 
lap HE VUPPET SROW THE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW THE MUPPET SHOW 
© 
a 
SEİNFELD SEİNFELD SEİNFELD 
SELNFELD ADIOS, SABATA 
ACCORDING TO JIM FRASIER SCRUBS OHARMA & GREG 
SEZON FİNALİ SEZON FİNALİ SEZON FİNAL 
THE AWFUL TRUTH BOOMTOWN THE GUARDIAN 


SURVIVING PİCASSO | DR. PHIBES 
RISES AGAİN 


THE MUPPET SHOW 


AS TOLD BY 
GİNGER 


FRASİER 


THE SIMPSONS 


THE KING OF OUEENS | THE KING OF DUEENS 


BUFFY THE 
VAMPİRE SLAYER 


ANGEL 
SEZON FİNALİ 


THE RETURN 
OF SABATA 


24 
(SAAT 07:00-08:00) 
SEZON FİNALİ 


24:00 - SENFELD - SEİNFELD. 06:30 - SEINFELD 28:00 - THE GUARDIAN 


24:00 - SELNFELD (00:30 - SOUTH PARK 


00:30 - ACCORDING TO JİM | 00:30-FRASIER 01:00 - SORUBS 0030 - DHARMA & GREG 01:00-WE STİLL KILL 24:00 - THE SİMPSONS 
o iğ 01:00 - THE AMFULTRUTK | 01:30-BOOMTOWN 01:00 - THE GUARDIAN THEOLD WAY 2X1 ÖZEL GÖSTERİM 
e 0200. THEMUPPETSHOW | 0200- THEMUPPETSHOW İ 0230- SURVIVING PICASSO | o200. THEMUPPETSHOW | 000- THEKINGOFOLEENS | 0100-24 
a ni 02:30 - LES 400 COUPS 0430 - VİKİNGLER 0230- DR. PHIBES 0830 - ADIOS, SABATA 02:00 - BUFPY THE 
cı RE 0430 - SNOOPY 0500 - RUGRATS / RISES AGAİN 05:00 - THE RETURN VAMPİRE SLAYER 
İM öso nucrars/ 05:00 - RUGRATS/ WİLD THORNBERRY'S 0430 -MEETY OF SABATA 0300 - ANGEL 
SPONGEBOB AHH REAL MONSTERS 0600 - MUPPET SHOW 0500 - RUGRATS / 04:00 - TOPKAPI 
e 06:00 - MUPPET SHOW 0630 - SEİNFELD AS TOLD EY GİNGER 08:00 - THE KİNG OF OUEENS i 
DA 0600. THE MUPPET SHOW | os30-SEMFELD 0500 - MUPPET SHOW XI ÖZEL GÖSTERİM 
2 05:30 - SEİNFELD 0630 - DHARMAĞGREG 


- SAN ANTONI0 


07 ŞUŞAT CUMARTESİ 05:30 
RAMENTİ 


28 SURAT CUMARTESİ 03:30 
HOUSTON - FORTLAN? 


W wWwwWw.sarar.com 


